MERE LA İİNDE NS RİK İLİM ll Zİ EZ NE e e a iy Rİ e ae Da e ala el yl 


Vi 
ş Ki > 
ii 
. yeli 
N 


N 


© Sahibi ve Başyazan: Kadir Mısıroğlu 
© Siyasi, Edebi, Tarihi, İlmi, Haftalık Gazete 
© Ankara Cd. Vilayet Han Kat: 1 No: 101-102. 


w 


SAA 


ANAN 


ANN 


24 Eylü 
2 Zilkade 1399 


© Câğaloğlu/isT. © 


NA 


19 


SAYI:194/ON LIRA/BIRDM 


ir kızıl uşak g 


2 


Li 


N 


DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK... l 


DAHA HIZLI 


t 
İ 


: kp 


.© HALİL MÜRSELOĞLU-SURİYE: Maalesef 
CHP iktidara gelidğinden beri yurt dışına kitap 
gönderemiyoruz. Bir tek kitabı dahi gümrük 
muamelesine tabi tutuyorlar. Bunun neticesi 
olarak ağır formalite güçlüklerinden başka bir 
de o kitabın bedelinin resmi yollardan 
Türkiye'ye getirilmesi mecburiyeti doğuyor. Bu 
bakımdan arzunuzu yerine getiremediğimiz 
için müteessiriz. 

Hakkımızdaki samimi teveccühlerinize teşekkürler eder, selamlar sunarız. 


© RAMAZAN ULU. ZONGULDAK: Mübarek 
İslam harflarıyla lütfettiğiniz mektup için 
teşekkürler ederiz. Biz Sebil'imizi sizler gibi her 
yaştan İslam davasının hahişkar takipçileri için 
çıkarıyoruz. Bu uğurda karşılaştığımız cezai ve 
mali güçlüklere karşı koyabilecek gücü, sizler 
gibi şuurlu kardeşv e üstadların alakasından 
alıyoruz. Allah razı olsun!.. 

Eksik sayılarınız gönderilmiş abone müddetiniz 176. sayıdta nihayete ermiştir. Bilvesile 
selam ve hürmetlerimizi bildiririz. 


© HALİL ÇETİN. ADANA: MSP'nin CHP ile 
1974'teki ortaklığının sebepleri tarafımızdan 
daha önce birçok kereler izah edilmiştir. Siz 
Sebili dikkate takip etmemiş olmalısınız. O, 
günkü şartlar bugün mevzuubahs değildir. Hele 
sizin tuttuğunuz parti için asla. Ancak bunu şu 
sütunda gerektiği gibi izah mümkün değildir. 
.MHP'nin CHP'ile ortaklık düşünmesini kınamamızı kızmanız, sadece parti taassubunun 
eseridir. Bununla beraber arzunuz yerine 
getirilmiş borcunuz bildirilmiştir. Zamanla 
© gerçeği görmeniz ümüdiyle selamlar. 


© RAMAZAN GÜDÜCÜ . KEŞAN: Hakkımız 

daki samami tevcüüh ve alakalarınız için 
teşekkürler ederiz. Allah razı olsun! Abone 
kaydınız yapılarak gazeteniz gönderilmeye 
başlanmıştır. 

Doğrusu Cidde Radyosu'nun yayın saatleri 
ve metrajını. bilmiyoruz. Bunu Ankara'daki 
Suud Sefarethanesine sorunuz. Fıkhı sulallerinize alakalı sütunda cevap verilecektir. 
Bilvesile selamlar. i 


© AKINCILAR DERNEĞİ /AHMEDLİ 


Yayınevimizde “Namaz Hocası” mevcud 
değildir. Bu bakımdan arzunuzu yerine getiremediğimiz için müteessiriz. “Hakkımızdaki 
samimi alâka ve teveccühünüze teşekkür 
ederiz. ” : 


© MUŞTU DERGİSİ/ERZİNCAN 


Arzunuz is'af edilmiştir. Yayın hayatında 
başarılar diler, bilvesile selam ve sevgiler 


sunarız. 
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© MÜFİD KİREMİTÇİ — FATSA: TRT'nin 
Türk-İslam arab ve erkanına karşı tavırları bir 
tane değil ki, hangisini ele alalım? Bahsettiğiniz kıskançlık hakkında müstehcen ve İslam 
dışı hezeyanlar onun seyyiatından küçük bir 
örnektir.Zaman zaman bu gibi mes'eleler 
üzerinde durduğumuz malumdur. 

TRT'nin böyle hezeyanlarına kulak verecek 
olanlar, kıskançlığı giderici bir ilaç kullanma 
ihtiyacında değildir. Onlar boynuzu çoktan 
takdırmışlardır. Cenab-ı Hak az olsa sağlam 


“kalmış müslümanlarımızı korusun. 


Ebone bedeliniz alınmış ve kartınıza 
işlenmiştir. Gazeteniz muntazaman gönderilmektedir. 

Hakkımızdaki teveccüh ve alakanın devamını diler, selam ve sevgiler sunarız. 
© SALİH AKYILDIZ ŞAVŞAT: Lütfettiğiniz yeni abone listesi için teşekkürler ederiz. 
Allah razı olsun. Sebil'imizin dört yıldanberi 
çeşitli badirelererağmen ayakta kalabilmesinin 
sizler gibi faal kardeşlerimizin gayretlerine 
borçluyuz. 

Bildirdiğiniz isimlerin hepsi de abone 
kaydedilmişlerdir. Ancak bunların gazeteleri- 
nin toplu halde gönderilmesi bizim için 
imkansızdır. Zira her aboneye bir kart tanzim 
ediyor ve bunları alfabetik sıra dahilinde 
kutulara yerleştiriyoruz. Dolasıyla bunlardan 
adresler çekilirken sizin abonelerinizin toplu 
hale getirilmesi bir çuval pirinçten bir tek taşı 
aramak kabilindendir. Bu sebeple bizi mazur 
göreceğinizi ümid eder, selam ve sevgiler 
sunarız. 
© KEMAL KÜPELİ  NİĞDE-AKSARAY: 163. 
maddeden çarptırıldığınız 29 aylık ceza için hiç 
üzülmeyiniz. Cenab-ı Hak ecrini umduğunuz- 
dan fazla verecektir. Bak, siz Avusturya'da 
çalışmışsınız. Oradaki fabrikada bir iş kazası 
yapsaydınız, kusurlu bile olsanız işverenin 
sizin maduriyetinizi telafi edecek bir mukabelede bulunmaz mıydIı?!. Nitekim böyle vak'alar 
oluyor. Bir Avusturyalı müşrik, kendi işinde 
ücreti mukabelinde çalıştırdığı bir insan velev 
kusurlu dahi olsa bir maduriyete maruz kalırsa, 
o “mağduriyeti telafiden geri kalmazken, 
Cenab-ı Hak sizi mükafaatsız bırakır mı? 
Yattığınız onbir ay gibi, geri kalan kısım da 
süratle gelip geçer. Zamandan bereketsiz 
birşey yoktur. Mü'minlerin Hak için göz yaşları 
ve duaları müşriklerin silahlarından daha 
müessirdir. Çünkü ümmet üzerine merhamet-i 
ilahiyeyi celbeder. 

Avusturya'daki arkadaşınızın sövledikleri 


teşkilattaki bir iki hain ve gafilin eseridir. 
Bunlara aldırmayınız. Ecdadımız “Sel gider 
kum kalır” demiştir. Zaman herkesin bu davaya 
ne kadar bağlı olduğunu gösterir. Bizim 
kendimizi anlatmamıza ihtiyaç yoktur. Şair 
“Ayinesi iştir kişinin lafe bakılmaz.” demiştir. 
Bu sözleri de aynı ölçüyle değerlendiriniz. 
Düşe kalka da olsa daima ilerliyeceğiz. 
İslamiyet'in tarihini hiç kimse karartamaz. 

Sebil “herşey hak için” düsturuyla yola 
çıkmıştır. Bu düstur gerektirdiğinde babamızı 
bile tenkid ve ikazdan geri kalmayız. Daima 
alkış bekleyenler, bu tutumdan memnun 
olmayıp hakkımızda bahsettiğiniz gibi menfi 
propaganda yapabilirler. Yalnız unutmayınız 
ki, yarın ruz-u mahşerde hesabı bu gibi 
adamlara değil, Cenab-ı Hakk'a vereceğiz. Yani 
Hakkın ölçülerine göre muhakeme edileceğiz. 
O halde alemin kıyl-u kaali ile zihin yormak 
boşunadır. 

Size hapishanede okumanız için Başyazarımız Kadir Mısıroğlu'nun “Zafer'den Zafere” 
isimli tarihi romanını hediye olarak gönderiyoruz. O medrese-i Yusufiyye'de bizleri de 
duadan eksik etmemeniz ricasıyla selam ve 
sevgiler sunar, ve gazanız mübarek olsun, 
deriz. 


© YILMAZ ŞENTÜRK/KARAPINAR-KONYA: 
Bazı kimseler başyazarımıza bir takım hayali 
iddia ve isnatları mal ettikten sonra bunları 
yine kendileri cevaplandırmaya kalkıyorlar. Siz 
de bu gibilerin iğfalâtına kapılmışsınız. Şunu 
cümle alem bilirki; başyazarımızın alkışlanma- 
ya ihtiyacı yoktur. Hiç kimseden de böyle bir 
şey taleb etmiş değildir. Olmayan bir şeyi vaki 
imiş gibi sütunlarına geçirerek cevablandır 
maya kalkanların çocukluk hatta hakaretlerine 
Yi etmek bizim prensiblerimize mugayirdir. 

Müminler kendilerine kardeşleri hakkında 
ulaşan bir haberi tetkik etmeden ona hod-behod inanmazlar. Bahsi geçen haber yazımızı 
bir kere daha dikkatle okuyunuz. Göreceksiniz 
ki orada, destek olmaya çalıştığımız kimselerin 
hakaretine hak verdirecek bir tek cümle 
mevcud değildir. İslâmcı gençliğin yetişip 
şuurlanmasında bunca emeği geçmi bir 
kimseyi, bir bardak suda fırtına meydana 
getirerek rencide etmeye, çalışan sizin gibi 
kimseleri Cenab-ı Hakka havale ediyoruz. 
Cephe içi normal ve meşru' tenkit ve ikaz 
hakkımızı kullanmaktan bizleri hiç kimse men 
edemez. Bilvesile selâmlar.. 


YURT DIŞI 
ABONE FİYAT LİSTESİ 


Sebil 


EVERYTHİNG 
DEVOTED TO THE TRUTH (Hagg) 


An independent Muslim, Historicak 
Political and Literary Weekly 
P.0.Box: 808 İSTANBUL 
Representative in Europa: 

Al ÖNALI 

Albus Str. 19 

6000 Frankfurt 

DEUTSCHLAND 


GK GELİ GRİBE Phone: 0611/287689 


mia - Postchenkkonte Nr. 116655-600 
a3 —İO AA 1 6000 Frankfurt A.M. 


1 YILLIK 


1-ALMANYA 75.00DM. 
2 AVUSTURYA 550.00 OSCH 
3- AVUSTRALYA 35.00 (Dolar) 
4- BELÇİKA 1300.00 BFR. 
5- DANİMARKA 180.00 DKR. 
6- FİNLANDİYA 180.00 FMK. 
7- FRANSA 180.00 F.F. 
8- HOLLANDA 80.00 HFL. 
9- İSVİÇRE 65.00 SFR. 
10- İSVEÇ 180.00 SKR. 
11- İNL4LTERE 20.00 (Sterlin) 
12- NORVEÇ 180.00 NKA. 
13- USA 40.00 (Dolar) 


bDASYLAZI 


Kadir Meroğla 


Bizler, elli altmış sene öncesine J 
kadar Dünya'nın en büyük devletle- 


rinden birinin sahibiydik. Ülkemiz 
bugünkünün en az yirmi misli 
olmak üzere onüç milyon kilometre 
kareydi. Acaba nasıl olmuş da, o 
büyük ve azametli devletten bugünkü geri kalmış Türkiye haline 
gelmiş bulunuyoruz” Bu sualin 
cevabı, bizi, niçin MSP olarak ayrı 


.ve nev'i şahsına münhasır (orijinal) 


bir partinin ortaya çıkışının izahını 
icab ettirmektedir. 

Bizi er meydanlarında defaatle 
denemiş bulunan düşmanlarımız 
maddi vesaitle ve harb yoluyla yok 
edilemiyeceğimizi kavramışlar ve 
nihayet kuvvetve: kudretimizin asıl 
kaynağının ahlak ve maneviyatımız 
olduğunu keşfetmekte güçlük çekmemişlerdir. Bu sebeple o feyyaz 
kaynağı kurutmaya hasrı faaliyet 
eylemişlerdir. Bunu yaparken dikkatlerinden uzak tutmadıkları bir 
diğer gerçek de,büyük Milletimizin 


- “başa bağlılık”hususundaki tarihi 


alışkanlığı olmuştur. Baş, diplomalı 
okumuş insanlardır. Binaenaleyh, 
düşmanın ifsad ve idlal edici 
propagandalarının bir numaralı he 
defini milletimizin okumuş zümresi 
teşkil etmiştir. Bu yüzdendir ki, 
bozulma ve milli, dini, tarihi görüş 
ve şahsiyetten uzaklaşma alametleri 
ilk defa bu zümrede görülmeye 
başlamıştır. 

Gizli düşman faaliyet ve propagandalarının kurbanı olan gafil 
okumuşların, büyük hükümdar Sultan Abdülhamid Han'a karşı nasıl 
bir mücadele bayrağı açtıklarını biliyoruz. O siyaset piri büyük hükümdar otuzüç senelik bir mücadeleden sonra tahtdan indirildiği zaman vatanımız, işâret etmiş bulun 
duğumuz gibi bugünkünün tam yir 
mi misli büyüklükteydi. Ve O'nu 
tahttan indirenler güya bizi geri 
kalmışlıktan kurtaracak ve yüksel 
teceklerdi. Partilerinin adı “İtti-- 
had ve Terakki” olmasına rağmen 
ne ittihada ve ne de terakkiye amil 
olabildiler. Bilakis devleti, badire- 
den badireye sürükleyerek kısa bir 
zamanda feci düşman işgal ve 
istilalarına maruz bırakarak her biri 
bir ecnebi ülkeye kaçıp dağıldılar. 

Bundan sonra yeni bir mücadele başladı: Türk - Yunan Muhâ-. 


rebesi.. Milletin imanına müracaat 


sayesinde hamdolsun bundan muzaffer çıkarak bugünkü vatan ve istik. 
lalimizesâhipolabildik. Fakat millet 
mukadderatına yine materyalist ve 
memleketi Avrupalılaştırmak isteyen bir kadronun hakim olduğu 
görüldü. CHP'nin tek başına hakim 
olduğu bu devrin fenalıkları bütün 
müslümanların malumudur. Ahlak 
ve maneviyatımız, terakkiye mani 
sanılarak dehşetli bir surette tahrip, 
edildi. Öyle ki, yanlış ve dünyada 
eşi emsali görülmemiş bir laiklik 
anlayışına kurban edilen dini, ahlaki 
ve manevi varlık ve müesseseleri 


< 


. NİÇİN MSP 


miz telafisi adeta imkansız hale | 
gelmiştir. 


Bu devre son veren ve çok 
partili hayata geçişi sağlayan, 
dünya şartları olmuştur. Yoksa 
diktatörler, kendi lütufkarlıkların- 
dan dolayı, millete istediğini seçmek hak ve selâhiyetini bahşetmiş 
değillerdir. Üstelik yeni partiyi en 
emin adamları olan Bayar'a kurdurmuşlardır. CHP'de başvekil olan 
Bayar'ın yeni kurulan DP'de reisicumhur seçilmesi aradaki yakınlık 
ve hatta ayniyetin fili ispatıdır. 
Fakat her ne olursa olsun DP, 
isteyerek veya istemeyerek halkın 
inançları üzerindeki zulmü azaltma 
ya ve laikliğin “İslam düşmanlığı” 
tarzındaki sakim tatbikatını binnis 
be değiştirmeye mecbur kaldı. 
Ezan-ı Muhammed'i'nin aslına ircaı, 
birkaç Imam - Hatip mektebi ve 
Kur'an-ı Kerim kursunun açılabi!- 
mesi bu suretle sağlandı. Bunlar 


.sıkı sıkıya kapatılmış olan ahlak ve 


maneviyat kapısının aralanmasını 


sağlayan tavizlerdi. Millet, bu taviz. 


leri büyük bir tehâlükle benimsedi 
ve bunları çoğaltması için DP idarecileri üzerinde reylerini müessir bir 
silah olarak kullanmak suretiyle 
vazifesini yaptı. Cenab-ı Hak da bu 
tavizlere büyük bir bereket ihsan 
etti. Memlekette hummalı bir ahlak 
ve maneviyat seferberliği başladı. 
Fakat eski devrin artıkları 
memleketteki bu gelişmeye tahammül edemediler. Kandırabildikleri 
beşon zabiti harekete geçirerek sün 
gü kuvvetiyle hükümeti al aşağı 
ettiler. Bu yüzden mes'ele küçük bir 
duraklama geçirdi. Fakat açılan 
ahlak ve maneviyata taviz kapısı 
kapatılamadı, kapatılamazdı. Bu 
yüzden o partinin yerine derhâl bir 
diğeri kuruldu. Bu, AP idi. AP'de 


“aynen DP gibi millete ahlak ve 


maneviyat sahasında bir takım 
tavizler vermeye mecburdu. Nite- 


“kim musluğu kısarak da olsa 


milletin inanç ve hissiyatını tatmi 


“ne mecbur kaldı. 


Ancak bu tavizler memlekette 
idareye elkoyabilecek vasıf ve sayı 
da imanlıvatan evlâdının yetişmesi 


“ne imkan verdi. İşte MSP bu 


imkanın fiili ispatından başka birşey değildir. Bugün Edirne'den 
Kars'a kadar bütün vatanı kapla 
yan bir “İrşad ordusu” milletimizi 
elli yıldır oyalayıp aldata-gelenlerin 
oyunlarını bozmak üzere vazife 
başındadır. 

Bizim tarihimizde harbsiz darbesiz geçmiş bir elli yıl bulmak 
kolay kolay mümkün değildir. Bu, 


“ ancak son devirde mümkün olabil: 


miştir. Milletimizin, medeni ve sınai 
hamleler için itici motor gücü teşkil 
edebilecek değerdeki yüce ahlak ve 


maneviyatını maddi terakkiye mani 


R zannederek tahribe koyulanlar, ne 


yazik ki, hiç bir madditerakkiyeamil 
olamamışlardır.Hâlâ geri kalmış 
devletler arasında yer almamız 
bunu ispat etmiyor mu?. 

Bu gerçeği daha bariz bir 
surette kavramanız için şunu söyliyebiliriz ki, biz Birinci Cihan 
Harbi'ni Almanlarla birlikte yaptık, 
onlar da yakılıp yıkılarak sıfır 
oldular, biz de.. Onbeş yirmi sene 
sonra Almanlar bir Cihan Harbi 
daha yaptılar. Tekrar sıfır oldular. 
Ama, aradan onbeş yirmi sene 
geçince yükselip yine dünyanın en 
ileri memleketlerinden biri haline 
gelebildiler. Üstelik elli beş yıldan 
beri harbsizbir devir geçiren Milletimiz bir milyon evladına da iş ve 
ekmek kapısı açmış vaziyetteler... 

Alman insanları bizden daha 
zeki ve çalışkan mı ki, onlar iki 
cihan harbi ile iki defa yakılıp 
yıkıldıkları halde bugünkü duruma 
gelebildiler de, biz geri kaldık?! 
Elbette ki, hayır!... Aradaki fark, 
iki tarafın idarecilerinden doğmakta 
dır. Onların idarecileri yol, fabrika 
yapar ve:sınai te'sisler kurarlarken, 
bizim idarecilerimiz milletin fesiyle, 
şapkasıyla, çarşafı peçesiyle, ezanı 
ve Kur'anıyla uğraşmış, mücadele 
etmiş ve elli yılı böylece heba 
etmiştir. İşte fark buradan doğmuştur. 

'Biz, elli yıldanberi diplomalı 
cahillerin ihanetine maruzuz!.. Bizi 
harita-i alemden silmek isteyenler, 
başa bağlı ve itaatkar olduğumuzu 
bildiklerinden . okumuş insanlarımızı ifsad etmişler, bize düşman 
hâle getirmişlerdir. Bakınız okumamış bir köylü çocuğu anarşist 
oluyor mu? Neden?! Çünkü çocuklarımızı gayri milli Maarif anarşist 
yapıyor. Halbuki bir tek üniversite 
diploması şu fakir millete asgari elli 
milyon liraya mal oluyor. Bu kadar 
emek ve para sarfiyle yetişenler 
millete rehber olacak en ahlaklı, en 
akıllı, vatansever kimseler olmak 
lazım gelirken, heyhat!... 

AP, “siz anarşistleri affettiniz” 
diye MSP'ye hücum ederken bir 
gerçeği gözden kaçırıyor. O da, 
anarşistlerin MSP değil de, Anayasa Mahkemesi tarafından affedilmiş 
olması bir yana, anarşiyi önlemekte zabıta tedbirlerinin mes'eleyi 
halle kafi gelmemesi, bunun için 
milli bir maarif gerektiği hususudur. Halbuki AP, kurulduğundan 
beri ya tek başına veyahud da ortak 
olarak daima hükümette bulunmuştur. Hâl böyleyken anarşiyi önleyecek zihniyet değişikliğini gerçekleştirememiştir. Neden?! Zira anarşi,' 
gençleri felakete götüren sellerin 
önüne ahlak ve maneviyat sedleri, 
bendleri inşa erek önlenebilirdi. 


(Devamı 15.Sahifede) 
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ŞİMŞEKLER VE YILDIRIMLAR 
> ÇAKARAK YAKLAŞAN FELAKET 


Apduthalim POLATOĞLU. 


“O (Allah) akıllarını iyi kullanmazlara 
murdarlık azap verir.” Kur'an-ı Kerim, Yunus 
Suresi. 


Memleketimizin ve milletimizin bilhassa bu 
son aylarda ve son günlerde uğradığı müsibetler, yaşanan manzara bir büyük felaket 
habercisi gibi görünüyor. Yüce Allah (c.c.) 
kullarını imtihan eder, küfürden ve isyandan 
dönmeleri için önce küçük belalarla ikaz eder, 
Hak yola davet edenlere aldırmıyan, Hakkı 
tutup yaşamıyan inançsızlık gayyasına yuvarlananlara bela ve müsibetlerin dehşetlisini 
layık kılar. Ama bu belaları tepelerinde 
esdirmeden önce yer yer mevzii olarak ikaz 
mahiyetinde belki akıl salipleri tövbekar 
olurlar, umum kurtulur diye kudret ve 
azametini, kahhar sıfatının tecellilerini zahir 
kılar. Eğer zuhur eden bela ve müsibetlerden 
ders alınıp tövbekar olunur, Hakka dönülürse 
Allah (c.c.) azabını, bir milleti, bir kavmi 
topyekün kahredecek olan felaketleri tehir 
eder, belki de kaldırır. 

Şehitler diyarı olan yurdumuzda fahişe 
kılıkları dolaşıyor, hemde onların soyundan 
gelmiş olarak. Evliyalar yatağı olan vatanımız- 
da başkuş naraları yükseliyor, hemde onların 
torunlarının ağzından. Kahramanlar ortağı olan 
Anadolumuz Yunan, Ermeni ve Moskof 

Mezalimini unutturacak cinsten kendi öz 
evlatlarının ohünharlıklarına sahne oluyor, 
hemde İstiklâl Madalyası taşıyanların hâlâ 
hayatta oldukları halde. Ermenilerin bağrımız- 
da açtığı yara kapanmadan, Yunanın içimize 
döktüğü acı, geçmeden Moskofun Aziziyede 
döktüğü kanlar kurumadan, onların canlı 
şahitleri henüz ölmeden onlardan daha 
dehşetlisi, daha acısı ve daha hunharcasını 
yapanlar kendi içimizden türedi. Maraşta 
Fransız karşısında kahramanlaşan Sütçü imam- 
dan, Aziziyede Moskof karşısında iffet ve 
namıs timsali kesilen Nine Hatundan, Çanakkale'de “Yedi Devlet'e “dur” diyen Seyit Çavuştan 
henüz Artvin'de, Adana'da, İstanbul'da, topye 
kün bütün sathı vatanda bir ses çıkmıyor. 
Yoksa o rayiha, o şehit ruhu, o iffet ve namus 
düşkünlüğü, o kahramanlık gücü uçup gittimi 
içimizden, belkide duygularımız köreldi de 
hünharlıkları ve mezalimlikleri yapanlar içimiz 
den zuhur edince göremez olduk... 

Camide müminler kurşunlanıyor, Fatsada 
teravih namazı kılınamıyor, Samsun'da Rus 
bayrağı yakalanıyor, vatanın pek çok yerinde 
“kurtarılmış bölge (!YWler ilan ediliyor, kızıl 
bayraklar çekiliyor, komonist sılagonlar duvarlara rahatça yazılıyor hâlâ da vatanın milletin 
istiklali ellerine emanet edilenler, hükümet 
edenler seyirci kalıyor, nutuklar ve demeçlerle 


gaflet mi, dalalet mi yoksa ihanet mi? Acaba ne 
buyurulur? 1960'da üç kişi için ihtilal yapanlar 
ve üç devlet adamını ipte sallıyanlardan hiç mi 
hiç ses çıkmıyor. O zaman dökülen kanlar 
acaba bunca dökülen kanlardan daha mı 
kıymeli, yoksa renkleri mi başka idi? Anarşiye, 
yasa dışı eylemlere karşı çıktığını, kınadığını 
açıklamak neyi hallediyor? Hünhar anarşistlerin merhamete geleceği veya bıkıpta adam 
öldürmekten vazgeçeceği mi bekleniyor? Yoksa 
anarşinin gayesinin devlete ve milleti yok 
etmek olduğu hâlâ bilinmiyor mu? Binlerce 
insanımız alçakça, kalleşçe, hünharca evinde, 
iş yerinde, kahvede, sokakta, mektepte, 
evinde, hatta yatağında kurşunlanarak öldürülüyor. Yirmi ayda öldürülenlerin sayısı ikibin 
yüzü aştı, “Siyasi maksatla bir kişi öldürülse 
hükümet düşer” diyenler hâlâ “hükümet devam 
edecektir” diyebiliyor, yoksa anarşiye “dur” 
demek için ölü sayısının üç bine mi çıkması 
bekleniyor?. 

Türkiye'de siyaset edenler, bugünkü anarşi- 
den herkesten önce sorumludurlar. Ama 
hazretler seçim yarışına çıkmışlar, yanlış 
hesaplarla milletimizi anarşiye köle kılanlar 
habire birbirlerine hesap soracaklarını ilan 
ediyor, kendi gaflet ihanet veya en hafifinden 
ihmallerinin milletimize nelere mal olduğundan hiç mi hiç bahsetmiyorlar. Milletimiz her 
gün ürperti ile seyrettiği kanlı sahne karşısında 
“Oy!” bile bağıramazken, sokağa bile çıkamaz 
ken, korku ve kuşku ile çarşıya pazara 
gidebilirken, binlerce devlet memuru sürülür, 
sürüldüğü yerde dövülür ve istifaya zorlanırken 
bizim kafadarlar ise habire “OY” toplamak için 
önceden TWden ilanlar vererek turatıyorlar. 
Acaba Türkiye'de siyaset eden beylere sorabilirmiyiz ki, “Bu kanlı vatan, bu dertli millet, bu 
canileşen nesiller, müslümanları kafirlere 
muhtaç bırakan fukaralık, bu felaket tabloları 
kimin eseri? Vatan bu hale gelinceye kadar 
sizler nerede idiniz? Belki hala farkında 
değilsiniz ama devlet gemisi karaya vurdu, 
teknesi delindi, su alıyor, düşman kendi 
evlatlarımızı satın alarak içimizden kemiriyor, 
sizler bu geminin içinde değilmi idiniz, 
kaptanınız kimdi, rotanız, pusulanız, yönünüz 
nereye idi?.. Milleti kim idare ediyordu? Rum 
mu? Ermeni mi? Fransız mı? Amerikalı mı? Rus 
mu? İngiliz veya Çinli mi? Yoksa aziz beyler 
sizler mi?.. 

Altmış yıldır nesiller, bu vatanda, gözlerini 
dünyaya açan evlatlar “Nu mutlu Türküm 
diyene” teranesini her sabah haykırarak 
mektep okuyanlar, Rusçu, Çinci Amerikancı, 
kapitalist, mason, komonist, v.s. oluncaya 
kadar Milli Eğitim (!) Bakanı kimlerdi? Acaba 
yabancılar mı? Dışarıdan ithal edilmiş fikirlerle 
oldukları malum, yoksa kendileri de mi 
beyinleri gibi madein Avrupa idi? Türkçe'nin 
Ermeni Agop Dilaçar'ın insafına terkedilip, 
Kur'an kokan kelimelerin birer birer söküldüğü 
devirde milli kültürümüz kimlere emanet idi? 


Bütün sorumlu kişiler Türk milletinin, devleti- 
nin ve vatanının bir ferdi, tatbik edilen sistemin 
adı Cumhuriyet ve gençlerin yetiştiği bakanlığın adı Milli Eğitim değil mi idi?2.. Af 
buyurulsun, Amerikancı, Rusçu, Çinci veya 
sömürücü, bölücü veya kendi vatandaşlarına 
düşman yetiştiren bir yabancı sistemidi ise 
sizler nerdeydiniz? Binlerce kilometre uzaktaki 
Koreyi, Kızıl Çin'in istilasından korumak için 
müslüman evlatlarımızı oraya seferber ettiniz, 
bir kafiri diğer bir kafirin istilasından korumak 
için müslüman kanı dökülmesinde sakınca 
görmiyenler acaba içimizde binlerce komonist 
ve Amerikan hayranı yetişirken hangi duygular 
ve hangi arzuların esiri idiler?. ü 

Yüzelli yıldır küfrü milletimize aşı yapan 
batıl zihniyetin müdafacısı ve temsilcisi olan 
beyler milletimizi ve vatanımızı acı ve 
ıstıraplarla saran kanlı manzara sizin, gafletinizin ve bağlı bulunduğunuz batıl zihniyetin 
korumaya sahip çıkar görünmek istediğiniz 
düzenin eseridir? Yani anarşinin kaynağı 
bugünkü düzen ve sorumlusu da sizlersiniz. 
Akan kanlarda, çekilen tetiklerde sizin parma- 


"ğınız vardır, ey düzenin siyasetçileri. Meyha- 


nede, fuhuş yerinde, kumarhanede, faiz verilip 
alınan yerde, plajda, besmelesiz ders yapılan 
mekteplerde, haramların mübah sayıldığı bir 
yerde... bundan, bu anarşi cellatlarından, 
vatan hainlerinden, millet düşmanlarından 
başka ne yitişirdi? Hani düzenin gelişme ve 
yerleşme yıllarında “Şapka giymiyenlere”, 
Menemen'de düzenin ajanlarına alet olan 
saf-derun müslümanlara uyguladığınız engizisyon mahkemeleriniz, İstiklâl mahkemelerinde, 
binlerce masum müslümanı idam ederek 
İstiklâl kazananları iplerde salladınız, İslam 
sayesinde küfre karşı savaşılarak kurtarılmış 
vatanda batıl bir düzen kurdunuz, hakkın 
yerine batılın geçebileceğini yıllarca savundunuz. Ecdadımıza yıllarca mektep kitaplarında 
küfrettirdiniz. Allahı unutturmaya çalışarak 
maymun nesli olduğunuzu belletmeye çalıştınız. İşte sizin karşınızda batıl zihniyetinizin 
eseri, sizin nesliniz. Düzeninizi emanet 
ettiğiniz gençler ve o yeni nesli yetiştiren 
öğretmenler, Muallim orduları mı yoksa 
çekirge sürüleri mi? Bakında karar verin, eğer 
sarhoşluğunuz geçti ise. Kendilerine ümit 
beslediğiniz nesilleriniz, Batıcı, aydın, devrimci gençleriniz çoğunlukla komonizm hayranı, 
Yahudi'nin oyuncağı. Yetmiş yıl önce faziletsiz 
irfansız, izan ve imansız olanlara müallim değil 
çekirge sürüsü denmişti, ama siz çekirge 
ordularından medet umdunuz, Müslüman Türk 
Milletinin evlatlarını bu zavallılara emanet 
ettiniz, çekirge sürülerinden medet umdunuz.. 
“Sadası baykuşa, hıramı saksağana” benziyenleri aydın, devrimci diye baştacı ettiniz, 
bağrınıza bastınız, başı secdeye gidenleri hor 
görüp, ezdiniz. Züppe kılıklı, cinsiyeti belirsiz 
kimseleri TV'de milletin ve yavrularımızın 
karşısına çıkartıp alkışlattınız ve alkışlattırıyorsunuz... Hani bizim tarihimiz, değerlerimiz, 
örfümüz, adetimiz, şarkılarımız, türkülerimiz 
nerde, yılbaşında kafirlerle beraber eğlenenler 
TV'de özel program uygulayanlar dini bayramlarımızda, ramazan gecelerinde hora teptiniz. 
Hani biz bize benzerdik, Araba benzemezdik. 
Peki bugünkü Türkiye, bu yeni nesil (!) anarşi, 
canileri, eli bombalı, kardeş katili, hoca katili 


“olanlar kime benziyor. Plajlarda, stadyumlarda 


çıplaklaştırdığınız, iffet ve haya örtüsünü 
açtığınız, örf ve adeti çiğniyerek modaya 
kurban ettiğiniz genç nesil yoksa bir gece 
baskını, ansızın paraşütle mi indirildi, birden 
bire başka ülkelerden. bu soysuzlaşan bozguncu nesil vatanı işgal ederken sizler “Ashab-ı 
kehfin marasında olamadınız, acaba hangi 
şeytanın kuyusunda sarhoştunuz...” 


Beyler işte acı manzaranız, ve-eğer varsayürekler acısı, vicdan belası. haliniz. Bu 
manzara ne Hülagünün, ne Haçlı seferlerinin 
istilası... Sade ve sadece sözde “Adalet mülkün 
temelidir”, “Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin 
dir” (1) esasları üzerine kurduğunuz düzenin ve 
batıl hayranı olan sizlerin neticesidir. 

Başını Rahmana adayan, alnını O'nun 
huzurunda secdeye koyan kardeşlerim! ümitsiz 
olmayınız, “Allah iman edenlerin velisidir, 
onları karanlıktan aydınlığa çıkartacaktır.” 
“Allah muttakilerle ve güzelleştirmek istiyenlerle beraberdir.” İslâmın nurunun parlıyacağı 
anı bekliyen kardeşlerim? küfür düzeni çadırdamıştır, “Allah nurunu tamamlıyacaktır,” 


. “Zafer inananlarındır ve zafer yakındır.” Sizlere 


müjdeler olsun. 


KÜÇÜK YAŞTA 
DİN TERBİYESİ 


“Ağaç yaşken eğilir” | 
Türk atasözü 


Aydın Baki Mutlu 


Ömer Şerif isimli, Mısır asıllı, Batı'da çalışan 
bir artist vardır. İşte bu adamcağız yıllarca 
önce bir röportaj sırasında gazeteciye şöyle 
demiş: “Ben çocuğumu dinsiz yetiştireceğim. 
Çünki onun din seçme hürriyetine tesir etmek 
istemiyorum. Büyüdüğü zaman ona bütün 
dinleri tanıtacağım, o hür olarak incelesin ve 
istediği dini seçsin.” 

İsmi, soyu sopu müslüman olan bu şaşkın, 
işte böyle söylemiş... Herhalde onun bu 
sözlerini okur okumaz içiniz sızladı. Bu hadise, 
. yıllar önceydi. Şimdi çocuğu epeyce büyümüştür. Acaba ne yapacak? Ya İslâmiyet'ten başka 
bir dini seçtiyse? Ömer Şerif bundan hiç 
üzülmeyecek mi? Hıristiyanlarla, Yahudilerle 
dost olan işte böyle farkına varmadan tesir 
altında kalır ve onların fikirlerini benimser. 
Aslında hıristiyanlar bile böyle yapmazlar. Bu 
ancak dinsizler ve farmasonların fikridir. 
Farmasonluk odur ki, insanı yahudiliğe yaklaştırmak için önce dinsiz yapar, sonra da 
farkına varmadan Yahudileştirir. Dünyada belki 
on milyonda bir kişi böyle konuşur. Batıdan 
çok batıcı olan bizim kanunlarımızda bile, 
çocuğa din hürriyeti tanınmamış, ana-babaya 
çocuğuna istediği dini terbiyeyi vermek hakkını 
tanımıştır. 

Ağaç yaşken eğilir derler. Çocuk da küçük 
yaştan itibaren İslâm Dini'nin tesirine tabi 
kılınmalıdır. Büyüyünce mutlaka İslâmiyet'i 
benimsemiş olmalıdır. Bir Müslüman çocuğu 
için, Müslümanlıktan başka dini seçmek 
hürriyeti yoktur ve olmamalıdır. Ömer Şerif 
İslâm'ın emri yerine, farmasonların “sözde 
ilerici, din düşmanı fikrini seçmiştir. Mutlaka 
hüsrana uğrayacaktır! 

Aslında bugün bizim halkımızın bir bölümünde, çocuklarımıza din terbiyesi vermek 
hususunda bir gevşeklik, aldırmazlık vardır. 
Böyle şeyleri gericilik diye anlıyanlar bile 
vardır. Uzun yıllar süren farmason telkinleri 
yüzünden dine ilgileri azalmıştır. Menfi propagandalar nesiller boyu sürdü. İslâmiyet gericiliktir, diye bir dalâlet pek çok yarım akıllının 
kafasına yerleşti. : 

Bir insan dine uzak olduğu nisbette 
anlayışsız ve dine karşı bir tavır içinde oluyor. 
Ne kadar az bilirsek, o kadar karşı oluyoruz. 
Ömer Şerifin de dinsiz oğlu, din bilgisi 
olmadığından, dine düşman olacaktır. Dinsiz- 


liğin küfür olduğunu, din düşmanlığı olduğunu 


bilmiyor bu zavallı artist. Böyle bir çocuktan, 
din düşmanlığından başka ne beklenebilir? 

Çocuğa din hürriyeti fikrini Ömer Şerif'ten 
başka kimsede duymadık. Bu fikre hak verecek 
dünyada kaç kişi çıkar? Bu derece şaşkınlık 
ancak doğru bir dinden çıkmış, onun bütün 
telkinlerinden uzaklaşmış olanlarda görülebilir. 
Onun ilerici fikri,i dinimizin terbiye anlayışına 
tamamen zıttır. Küçük yaştan itibaren din 
sevgisi, dine bağlı dünya ve âhiret anlayışı 
çocuklarımıza aşılanmalıdır. Çocuk büyüyünce 
dünyayı bu şekilde görüp anlamalıdır. i 

Amerika gangsterler diyarıdır, bilirsiniz. Bu 
haydutların çocuklarını, nasıl geçindirdiğine 
dair araştırmalar yapılmış ve görülmüştür ki: 
Bunların ana-babaları ya hiç yok, yahud 
ikisinden , birisi yoktur. Varsa bile alkoliktir, 
hırsızdır, kavgacıdır, biribirinden ayrı yaşamıştır. Velhasıl çocuk büyüyünceye kadar 
düzenli bir aile hayatı yaşamamış, doğrudan 
doğruya cemiyetin içine atılıvermiş, cemiyetteki büyük insanlara mahsus kaidelerle karşı 
karşıya gelmiş, bunlarla başedemediğinden, 
kötü yola sapmıştır. Buradan anlaşılıyor ki, 
cemiyetin kanunları (ve bunun gibi, dinin 
kaideleri de) küçük “yaştan itibaren öğretilmeğe, benimsetilmeğe başlamalıdır. Çocuk 
âile terbiyesi görerek hayata hazırlanmalı, 
içtimâi çevresi yavaş yavaş genişleyerek 
cemivet hayatına girmelidir. 


N 


Ormanda tek başına yaşamış bir insanı: 
düşünün. Böyle bir isonradan birdenbire 
cemiyet hayatına girse, bu düzene intibak 
edebilir mi? Düzenin kaidelerini, hürriyetini 
engelliyen, düşmanca yasaklar olarak görecektir. Cemiyet hayatına alışması yıllar sürecek, belki de hiç uyamayacaktır. İşte buna 
benzememesi için çocuk da küçük yaştan itibaren dini hayata girmeli, ibadetin kaidelerini 
benimsemeli, tatbike başlamalıdır. Yoksa 
ileride, bunları tatbik etmek zor gelecektir. 
Bunların kurtarıcı faydasını anlamayacak, sadece yasakçı, lüzumsuz engeller diye görecektir. 

Tanıdığım yaşlı bir kadın vardır, lüzumsuz 
üzüntüler, vehimler içinde hayatını sürdürmektedir. Kendisine: “Namaz kıl, huzur bulursun” dediler. Ama o yaşa kadar namaz kılmamıştı. “Günde beş vakit... Baş olur mu, oo!” 
dedi, namaz kılmağa yanaşmadı. Demek ki, 
önceden alışmak gerek. Yoksa zor gelir. 

Bugün futbol, güreş, yüzme sporları için 
çocuklar çok küçük yaştan itibaren yetiştirilmeğe çalışılıyor. Bu hususta bile böyle iken, 
din hayatına intibak niye küçük yaştan 
başlamasın? Ana-babalar çocuğun spor öğrenme hürriyetine niçin karışıyorlar acaba? 

- Çocuk büyüyünce istediği sporu seçsin deseler 
ya! - ; 

Akılla, mantıkla, hür olarak kendisi karar 
versin, hür olarak seçsin fikri saçmadır. Çünki o 
zaman her namaz vakti, aklıyla, mantığıyla, 
acaba kılayım mı, kılmayayım mı2... diye 
yeniden karar vermek zorunda kalabilir. Bunun 
kararı çok önceden verilmiş olmalı. Her zaman 
yapılan, sürüp giden bir alışkanlık haline 
gelmelidir. Çünkü din ve ahlâk böyle ister. 
Ahlâklı olmak da, her davranışta, acaba iyiyi 
mi yapayım, kötüyü mü diye düşünmekle 
olamaz. İyiyi yapmak, insanın özüne yerleşmiş 
bir alışkanlık olmalıdır. Dinde de bu böyledir. 
İnsanın özünün geliştiği çocukluk devirlerinde 
bu alışkanlık yerleştirilmelidir. Çocuk ancak 
küçük yaştan dini terbiye görürse, ibadetler 
şuurlu bir alışkanlık haline gelir. 


İ Aldatmacanın 


sonucu 


Eskiyi kötüleyip duranlar, kendi yerlerini sağlama almak için en tatlı ve göz 
alıcı tavır ve şekillere girmekten çekinmemişlerdir. 

Cumhuriyet devri boyunca atılan nutuklar, yazılan yazılar, icra edilen koyu 
devletçiliğin şakşakçılığından öte bir 
yararı olmamıştır. 

Yazımızı yazmak için masaya oturduğumuzda, mevzu tesbiti ve değerlendirmesi için kitaplara bakarken Cumhuriyet devri boyunca Basın-Yayın Genel Müdürlüğü'nün neşrettiği “Ayın Tarihi”ne gözüm ilişti. Rutubetten sararmış yaprakları karıştırırken devrin yazarlamnın derlenen makaleleri dikkatimi 
çekti. Neler yazmışlar, ne inciler (!j 
dökmüşler neler... Bu yazılarda rejimin 
e sistemin işleyişi açıkça görüür. 

Iş Kanunu'nun çıkması üzerine Ekrem Talü (Son Posta, 16 Haziran 1937), 
“Kemalizm ve İşçi” ,adlı makalesinde 
şöyle diyordu: 

“Mutlak saltanat ve meşrütiyet rejimlerinin hiçe sayıp da ihmal ettikleri 
Türk işçi sınıfı dünden itibaren bu 
vatanın her tarafında haklarına kevuşmuş bulunuyor.” 

“Memleketin her sahada birden kaolkınmasına, cihan tarihinin bugüne kadar 
kaydetmediği hamleyi sarfeden Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti, kuvvetini halktan aldığı için, her şeyden önce halkın 
refah ve huzurunu temin etmeği vazifelerinin başında addetmiş ve himmetle- : 
rininen büyüğünü o yolda sarf etmiştir. ” 

“Türk işçisi hoklorını koruyan yeni 
kanun ile dünyadaki birçok emsalinin 
hâlâ erişemedikleri nimetlerden müstefit 
olacaktır.” 

Kırk-iki sene önce Cumhuriyetçiler 
işçinin haklarının bu şekilde en yüksek 
seviyede (!) tutulduğunu yazıp kendilerini avuturlarken, bugün Türkive'de 
işçi-işveren kavgası en yüksek noktasına ulaşmış, bir kısım işçi giderek 
komünizmin kucağına düşmüş bulunmaktadır. 

Bugünün “Cumhuriyet”inin kurucu- . - 
su Yunus Nadi de bakın ne herzeler 
yumurtlamış: 

“Cumhuriyet rejimi yekpâre bir vatan 
vücuda getirmek vazifesini ifa ederken 
bir-iki yerde az-çok mukavemetle karşılaşacak ve bunu yenmek mecburiyetinde 
kalacaktı. (...) Şimdi Tunceli vilayetimizdeki son arızayı izole etmekle meşgul 
bulunuyoruz.” (Cumhuriyet, 17 Haziran 
1937) : 

Bunları Yunus Nadi, Tunceli'nin 
islâhı ve medenileştirilmesi için yazıyordu. 

Bir başka yazar da 18 Haziran 1937 
tarihli “Anadolu” gazetesinde şöyle 
diyordu: 

“Dersim-Tunceli havalisi sorp dağlı 
bir memlekettir. Reisler, şeyhler, derebeyleri daima arazinin sarmlığına sığınmıştır (...) Fakat şimdi bu soyguncu 
reislerin karşısında o dağlar, “daha sarp 
olan Cumhuriyet Hükümeti'nin otoritesi 
şahlanmıştır. O dağlar aşılacak, o dereler 
elenecek ve ellenecek, o mağoralarda' ve 
inlerde çöreklenen yılanların başları 
ezilecektir. ” Devamı 15. Sayfada 
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“Laik bir teokrasi” olan İslâm ruhani 
ile cismâhniyi aynı şekilde ayırmaz birbirin- 
den. Cismaniyi benimser ve doğrudan 
doğruya cismani planda düzenlemeye 
kalkışır. Çünki mü'minler, Allah'ın kanunlarına uygun olarak, helal nimetlerden 
kam alacaklardır. Müslüman, cismâniye 
yönelen hiristiyanlığın sürekli gerilimlerinden habersizdir. Hiristiyan'a göre 
insanın büyüklüğü, bu dünyadaki feragatıyla ölçülük 
İslâmiyette ise sitenin düzenlenmesi, 
sanatlar, ilimler...hepsinin de menşei 
peygamberlerdir. İnsanacz-imutlak içindedir. Doğru. Ama rahman ve rahim olan 
Allah'ın lütfuna mazhardır. Cenab-ı Hak, 
hem bu dünyadaki hem de ahiretteki 
mutluluğu bir kül halinde sunar mü'mine. 
Uhrevi saadetin şartı, iman. Hiristiyan 
doğuştan günahkârdır. Kendini bağışlatmak için ilahf inayete muhtaçtır. Selameti 
her an tehlikededir. Bu dünyaya rahat 
yerleşemez. İslâma dünya helaldir. Vazifesi Allah'ın emirlerine itaat etmek ve bu 
fâni hayatı huzur içinde tamamlamaktır. 
Çoluk çocuğunu yalnız ahirette değil bu 
dünyada da mutlu kılmak ister.. Demek ki 
kendine has değerleri olan İslâm hümanizıminden söz edilebilir. 

Bütün bunlar soyut ahlâk açısından 
bakıldığında görülenler. 

Entellektüel açıdan ise, cemaatın hukuk alanındaki nazari araştırmaları hiçbir 
zaman engellenmiştir. Mevzu-u bahis 
araştırmalar dini ilimler sahasında yapılacaksa, bilakis teşvik görmüştür. Din dışı 
ilimler (yabancı ilimler) ise daha bir 
ihtiyatla, karşılanmış, buna rağmen yine 
de kabule şayan bulunmuş, hatta bazen 
teşvik edilmiştir. Gazzali gibi büyük bir 
zekâ, “İhya” adlı kitabının ilk bölümünde 
“ya3bancı ilimlere” itimat edilmemesini 
Sebebi, dini ilimlerin henüz 


yabancı ilimlerde pusuda bekleyen “İtizal” veya “yenileştirme” cazibesinin 
doğuracağı kötü neticelerdir. Bununla 
beraber, yabancı ilimler birçok halifeler ve 
sultanlar devrinde sere serpe geliştiler. 
Belki bazı dar görüşlü müslümanlar karşı 
çıktı ama müslüman topluluk yenilikleri 


. benimsedi. Emevi büyüklerinden Halid, 
simya ve tıpla uğraşmıştır Abbasiler ise 


unanca eserlerin tercümesini teşvik 
etmişlerdir. 

Yabancı ilimlerin temeli Yunan'dan, 
bazen Hind'den, bazen de Sasani İran'dan 
devşirilen malzemelerle atıldı. Ama İslâm 
araştırıcıları bir çoğunu -matematik, 
astronomi, tıp vs...-geliştirdiler. Bu alan- 
daki katkıları, İnsanlığın ortak mirası 
arasındadır. 


EVET yabancı ilimler, Modern Batı'- 
daki gibi şuurlu olarak teknik icadlarawe 
dünyanın değiştirilmesine yönlendirilmemiştir. Son zamanlardaki teknik alanlar- 


“daki bazı ilerlemeler katı müslümanlara 


bir güvensizlik telkin etmiştir. Hiristiyan 
hümanizminin en parlak dönemi olan Orta 
Cağ da aynı davranışa şahid olmamış mıy- 
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HİRİSTİYANLIK, daha sonra, teknik 
fetihleri insanın dünya üzerindeki biricik 
amacı sayacaktır. İslâmiyet böyle bir 
hataya düşmemiştir. Kaldı ki, günümüzde 
İslam. dünyası ilmi ve teknik keşiflere 
kucağını açmıştır. Modern keşiflere dudak 
bükmek şöyle dursun, ilim ve teknik 
sahasındaki bu arızi" gecikmesini düzeltmek isteyen müslüman dünyası, hiçbir ard 
niyete kapılmadan bu keşifleri benimsemektedir. Neden bir gün, o da, ilim ve 
teknikleri mükemmelleştirmek çabasına 
katılmasın? Daha şimdiden ilim ve teknik 
terakkiden doğan gündelik hayat ritminin 
alt üst oluşuna ayak uydurmuştur. Biliyor 
ki, insan hayatı için satıhtaki bu 

dalgalanışlarınbüyük bir önemi yok.O da 
Hiristiyan hümanizmiyle mutabakat içinde: mühim olan ruhi değerler. Kaldı ki, 
modern dünyada değişiklik, hümanizmlerin amacı da değildir. Bu değişiklik, insan 
hürriyeti araç sağladığı insanı maddeye 
esaretten kurtardığı ölçüde değerlidir 
sadece. Batı'nın “maddeci ” medeniyetini 
mahküm eden ve onu makineye köle 
olmakla suçlayan İslâmiyet, şüphesiz aynı 
görüştedir. 


ISLAM TARİHİNDE 
HÜUMANIZMIN 
IKI MIHRAKI 


BİR TARAFTA, aydın hümanizmi. 
Eneviler zamanında ortaya çıkan, Abbasiler devrinde açılıp serpilen divan saray ve 
şehir hümanizmi. Parlak, fakat halktan 
kopmuş bir hümanizm. Yabancı kaynaklı 
birçok tomurcuklar açmış bir boş zaman 
hümanizmi. Şüphesiz, müslüman kültürü 
bu hümanizme sahip çıkacak ve onun 
bıraktığı büyük eserlerden gurur duyacaktır. Ama bu hümanizmin, tek başına, bir 
yenileşme imkânı sunmayacağını da hissediyor. 


İKİNCİ MİHRAK, şehirde olsun köy- 
de olsun, mütevazi insanların olduğu 
kadar nüfuzlu insanların da yaşayışların- 
da görülen muayyen bir müslüman “hayat 
tarzı”,, Bu bütün içinde, maziden ve 
halden gelen İslâm dışı birçok unsur da 
var. Ama bu hayat tarzını tayin eden 
daha çok, Allah'a tam teslimiyet, yaratılmış her şeyin hiçliğine olan inanç. 


VAKTİYLE kültürün evvel devirlerinde, İslâm dışı unsurlarla beslenmiş olan 
aydın hümanizmi, resmi makamlar taraftndan benimsenmiş, daha doğrusu hoş 
görülmüştür. Ama, gerek yükseliş gerek 
alçalış dönemlerinde, halkın gündelik 
hayatında henüz kemalini bulmayan hümanizm nüvesiyle karşı karşıyayız hep. 


DEMEK Kİ .bugün sorulacak olan sual 
şudur: Yarının İslân hümanizmi insan 
hakkında nasıl bir anlayıştan, insanın 
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dünyadaki, ailedeki ve sitedeki rolü 
hakkında nasıl bir anlayıştan kalkarak 
gelişecek? Elindeki imkânlar ne? 


EVET,mesele yarının hümanizmidir. 
Mücerred çözümler değil tabii. Sadece 
sanatkârâne ve edebi büyük eserler 
vermek, modern tekniğe sahip olmak da 
değil yapılması gereken. Mesele, müslüman halkin canevinden kök salmış asırlık 
değerlerin genişletilmesi ve yeniden canlandırılmasıdır. 


ABBASİLERdönemindeki aydın hümanizmi, bir zamanlar aşağı yukarı kendi 
boyutunda “bir teoloji” bulmuştu: Mutezile mektebi. Bu mektebe göre, insan, 
“kendi amellerinin yaratıcısıydı” Ahiretin 

deamellerine göre yaratıcısıydı”. ahirette 
amellerine göre hüküm giyecek, mükâtfatlandıracak veya cezalandırılacaktı. Dah3 
sonraki asırlar mutezileyi “sapık” ilan 
ettiler. Kaldı ki, felsefi ve teolojik bir çok 
zaafları da var. Ama günümüzde mutezilenin yeniden itibar kazandığına şahi$ 
olmaktayız. Yeterli bir tepki mi?, sanmıyoruz. Zamanımızın İslâm reformcuları da 
pekâlâ bilirler ki, günün problemlerini 
çözebilmek için ne Câhiz'e ne de Ebu 
Hudeyl'e başvurmak yetmez. Bununla 
beraber, bu aksülamel kültür planında 
maziden gelen temellere bağlı yeni bir 
araştırma cehdi de belirtmektedir. 
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MÜSLÜMAN'!KLIK 
TAASSUBUNU 
TERKET VE 

İSLA MA SARIL 


“İŞTE BU YÜZDENDİR Ki; TEMELİ 
KÜFÜR KOKAN, BAZI KAPİTALİST 


VE SOLCU PARTİLERE DESTEK 


OLAN BİR KISIM SÖZDE MÜSLÜ- 


MANLAR, ONLARDAN İSLÂMA 


HERHANGİ BİR FAYDA GELMİYE- 
CEĞİNİ BİLDİKLERİ HALDE, HALÂ 
MEYDANLARI DOLDURMAKTA, BU 
BATIL KURULUŞLARA OMUZ VER- 
MEKTE, KUVVET KATMAKTADIR- 
LAR.” 


Her semavi dinin. temelinde, ihlas ve 
samimiyetin, sevgi ve merhametin, yumuşaklık 
ve müsamahanın yer aldığı, akli selim sahibi 
herkesin teslim edecği açık bir hakikattır. Bu 
hususiyetleriyle aslı hak dinlerin, her nevi 
zulüm ve adaletsizliğe, tecavüz ve taarruza 
sertlik ve haksızlığa savaş açacağı da, tabiidir. 

Semavi, dinler hakkında işaret ettiğimiz bu 
hususiyetlerin en mükemmel şekliyle İSLAM”ın 
ihtiva ettiği hakikatı, ise, insaf ehli herkesin 
kabul edeceği diğer bir gerçektir. 


İslâm, insan hayatını nizama koymak 
gayesiyle, ALLAH'ın gönderdiği bir kanun 
olduğu için, sevgi ve şefkati bütün insanların 
iyiliğine olacak hayırlı ve faideli işleri emretmiş 
zulüm ve haksızlığı zorbalık ve haksız 
tecavüzleri yasaklamıştır. İslam'daki bu gerçeğin en güzel şahitleri KUR'AN ve HADİS gibi, 
O'nun iki ana kaynağıdır. 

İşte Kuran'ın şehadeti: (Araf, 199 Furkan 63, 
Fussilet 34) ” 


“sen af (bağışla) yolunu tut, iyiliği emret ve 
cahillerden yüz çevir.” “Rahman'ın o kulları ki, 
onlar yer yüzünde vakar ve tevazu ile yürürler. 
Cahiller kendilerine (nahoş bir) laf attıkları 
zaman “SELAM” derler (yani onlarla çatışmazlar.)” “Hem iyilikle kötülük müsavi olmaz. 
Sen kötülüğü, en güzel olan iyilik ve hareketle 
önle. O vakit bakarsın ki, seninle arasında bir 

.düşmanlık bulunan, yakın bir dost oluvermiştir.” 

Ve işte hadislerin şehâdeti: “Mahlukât 
ALLAH'ın iyalidir. Onların (mahlukâtın) Allah'a 
en sevimli olanı iyaline en faideli olanıdır.” 
(Bezzar, rivâyeti.) 


Arâf 199. ayet nâzil olunca Hz. Peygamber 
Cebrail -(a.s)a “Bu ayet neyi kasdediyor” diye 
sordu. O'da şöyle cevap verdi: “Allah (c.c.) 
sana, zulmedeni bağışlamanı, seni mahrum 
bırakanı vermeni, seninle alakayı keseni arayıp 
sormanı emrediyor, (bu ayetle)” (Bak. İbn-i 
Kesir c.3,5.535) 


Yukarıdakı ayet ve hadislerinde “şehadet 
ettiği gibi bütün semavi dinlerin temelinde 
hakkaniyet yardır, yaklaştırma vardır, sulh ve 
huzura davet mevcuttur, kötülük ve haksızlığa 
karşı savaş vardır. Fakat bütün bunlara rağmen, 


bazan ayrı dinlerin mensupları, bazan da aynı - 


dinin ayrı ayrı başgösterdiği de, bilinen bir 
gerçektir. Yeri gelmişken hemen belirtelim ki, 
bu ihtilaf ve kavgalara hiçbir, zaman bizzat 
dinler sebep olmamışlardır. Bu ihtilaf ve kanlı 
kavgalara hiçbir mezhep veya dini klik 
saliklerindeki korkunç taassup sebep teşkil 
etmiştirki, bu acı gerçeği, Kur'an-ı Kerim şöyle 
haykırmaktadır: 


“Yahudiler, Hıristiyanlar din işlerinde (güvenilir, doğru ve .meşrü) bir şey üzere 
değildirler dediler. Hıristiyanlar da: Yahudiler 
din, işinde itimad edilir bir iş üzere değildir” 
dediler. (Bakara 113. âyet) 


“NİHAYET milletler, dinleri hususunda 
“aralarında parçalara bölündüler. Her fırka 
kendi sapık mezheb ve dininin doğruluğuna 
güveniyor, hak olduğuna inanıyor. (Mü'minün 
53) i 
İşte bu ayetlerde işaret edilen “sadece kendi 
inanç mezhep ve düşüncesini doğru kabul 
edip, diğerlerini yanlış görme” taassubudur ki, 
asırlarca bir çok mabedlerin yakılmasına, bir 
çok kanların akıtılmasına sebep fırsat vermiştir. 


Evet asırlardır devam edegelen ardı arkası 
kesilmeyen pek çok kanlı mücadelenin temelin 
de hep bu “kendinden başkasının farklı inanç 
ve görüşüne tahammül etmeyip ona hayat 
hakkı tanımama” taassubu yer almaktadır. 


Esasen günümüzde görülen pek çok fikri ve 
siyasi ihtilafın arkasında yer alan da, böyle bir 
taassuptur. Şu farkla ki, dünün pek çok karilı 
hadisesine sebep teşkil eden daha ziyade din 
ve mezhepleri yanlış anlamaktan doğan bir 
taassup iken bugün, aynı mahiyetteki hadiseleri daha ziyade fikri ve siyasi taassuplar 
kışkırtmaktadır. Burada görülen, sadece taassuptaki vasıf değişikliğidir, yoksa netice yine 
aynıdır. Bu renk değişikliğinin sebebi ise, dinin 
arka plana itilmesi ve siyasi hesapların ön plana 
alınmasıdır. Siyasi hesapların ön plana alınması 
da korkunç bir taassub doğurmuştur. Artık 
kitlelere hakim olan işte budur. Bu siyasi 
taassub!. Bu mikroplu ve sari hastalık, en 
büyük darbeyi İSLAM ümmeti içindeki, 
birliğimize ve iman kardeşliğimize indirdi. Bu 
hastalığın sirayetettiği fert ve cemaatler, en 
büvük fitne ve tefrika unsuru haline geldiler. 


“4SLÂM İNSAN HAYATINI NİZAMA 
KOYMAK GAYESİYLE, ALLAM'IN 
GÖNDERDİĞİ BİR KANUN OLDUĞU 
İÇİN MUHATABI OLAN İNSAN'A 
DAİMA ADALET VE MERHAMETİ, 
AF VE MÜSAMAHAYI, SEVGİ'VE 
ŞEFKATİ, BÜTÜN İNSANLARIN İYİ- 
LİĞİNE OLACAK HAYIRLI VE FAİDE 
Lİ İŞLERİ EMRETMİŞ, ZULÜM VE 
HAKSIZLIĞI, ZORBALIK VE HAKSIZ 
TEVAVÜZLERİ YASAKLAMIŞTIR.” 


Esasen, “Bir bütünü bölüp parçalara ayırmak” 
demek olan partilerin, bu parçalama işini 
görmede en: büyük silahları da, yine bu 
taassuptur. Müslümanlarda cihad ruhunu ve 
dava şuurunu öldüren de yine o... Bir kısım 
müslümanların İSLAM'ın hakim kılınması 
yerine neye hizmet ettiğini düşünmeden bir 
kısım kapitalist ve solcu partileri desteklemeleri de, gene bu taassup yüzündendir. Artık, bu 
türlü bir hastalığa tutulmuş müslümanlarda 
Allah'ın dinini yüceltmek için, malını ve 
gerekirse canını feda etme gayesi unutulmuş, 
bunun yerini dinden önemli tutulan, “partileri 
kazandırmak için fedakarlık” düşüncesi almıştır. 


İşte bu yüzdendir ki, temeli küfür kokan 
bazı kapitalist ve solcu partilere destek olan bir 
kısım sözde müslümanlar, -onlardan İslam'a 
herhangi bir fayda gelmiyeceğini bildikleri 
halde- hâlâ meydanları doldurmakta bu batıl 
kuruluşlara omuz vermekte, kuvvet katmaktadırlar. Böyleleri üstelik İslam'a bir fayda 
sağlamak maksadiyle bunun melhuz olduğu bir 
partiyi tutanlara düşmanların daha düşmanca 
davranmaktadırlar. Kabli sözlerindeki merteği 


TALHA EMIROGLU 


görmeyip elin gözündeki çöple meşgul olan bu 
zavallılar, işte böyle katmerli bir taassubun 
kurbanıdırlar. 


Sözünü etmekte olduğumuz siyasi taassubu 
öylesine korkunç bir tehlikedir ki, müslümanların birliği yanında, akide veahlaklarını da 
zedelemektedir. Çünkü dinden daha çok 
ehemmiyetli tutulan bu tip particilik, en büyük 
ŞİRK tehlikesi olarak, imanı sarsmakta, boş bir 
particilik uğruna, müslümanlara reva görülen, 
yalan, iftira ve hakaretler de islami ahlakı, 
dinamitlemektedir. Müslümanların: imanlarını 
tehlikeye düşüren diğer bir husus ta, bir takım 

. liderleri “umut” ilan etmeleri, gbazılarına da 
“kurtarıcı” olarak tutunmalarıdır. e Halbuki 


SİYASİ TAASSUP, ÖYLESİNE KOR- 
KUNÇ BİR TEHLİKEDİR Kİ; MÜSLÜ- 
MANLARIN BİRLİĞİ YANINDA AKİ- 
'DE VE AHLAKLARINI DA ZEDELE- 
MEKTEDİR. 


gerçek müslüman ÜMİDİNİ ALLAH'A bağlar, 
KURTARICI olarak ta, O'na sığınır. Beşer içinde 
tek KURTARICI olarak da Hz. Peygamberi 
tanır, O'nun dışında kalanların sahteliğinden 
ise asla şübhe etmez. Ama bir kere de, 
kendisini kör bir klik taassubuna kaptırdımı 
artık ne DAVA kalır, ne de İslâmi ölçü... Ne 
akliselim kalır ne de hakkaniyet duygusu... İşte 
o zaman kör bir taassup uğrunda her şey feda 
edilmiştir. ALLAH'ın KİTABI da, RESÜLÜN 
SÜNNETİ de, İSLAM NİZAMI da... 

Halbuki hayatın inzamı dinle kaimdir. Batıl 
yol yolcusu siyasi inat ve taassub sahiplerinin 
yapacağı ise, bozmaktan başka bir şey değildir. 

“Çünki din, kardeşliktir, iyiliktir, biribirine 
kaynaştırmaktır. Bu tip particilik ise düşmanlıktır, zorluktur, münasebetleri kesmektir. 

Din: Sevgidir, merhamettir, kurtuluştur. Kör 
pajticilik ise, çirkinliktir,. husümettir, sapıklıktır. 

Din: Allahın kanunu ve peygamberin 
sünnetidir. Kör particilik ise, şeytanın yolu ve 
vesvesidir. 

Din: İnsanı Allah'a götüren ve cennete 
kavuşturan bir kurtuluştur. Kör particilik ise 
kötü liderlerin reklam ettiği, dünyada perişanlığa ahirette cehenneme götüren bir tuzaktır, 
bir ihanettir. ; 

O halde, EY İNSANLAR! EY İNANANLAR: 

Dine dönünüz, kör particiliği yere gömünüz. 

Din davetçilerine yardım ediniz, müteassıb 
particilerin yüzlerine toprak serpiniz. Kör 
particiliği terkedip Allah'ın Dini'ne yapışınız. 
Çünkü kurtuluş O'ndadır, saadet O'ndadır, 
huzur O'ndadır... 

Ve bir de, şu ilahı fermana kulak veriniz. 

“EY İMAN EDENLER! 

HEP BİRDEN SULH VE SELAMETE GİRİN. 
ŞEYTANIN ADIMLARI ARDINA DÜŞMEYİN. 
ÇÜNKÜ O SİZİN APAÇIK BİR DÜŞMANINIZ- 
DIR. (Bakara, 208.) 

Müslüman! Bu ayetle RAB'bin sana, kurtuluş dini, İslama girmeni ve şeytanın tuzağı, 
batıl yolara ve kör parti taassubuna düşmemeni 
emir ve işaret ediyor. 

ARTIK KENDİNE GEL! ŞEYTANIN OYUN- 
CAĞI değil, ALLAH NİZAMININ HİZMETKARI 
OL!. 


kemali... 


, 


.tan onlar değildi. 
Moskof ajanlarının kulakla- 


SOL DİKTA SON'UN 
BAŞLANGICINDA 


© Taraki'yi bir darbe ile öldürerek yerine geçen 


Hafızullah Emin'de kızil bir Rus uşağı 


Afganistan'da Rus desteği ile iktidar olan komünist Teraki idaresi, Islamcı 
mücadele karşısında büyük 
bir hezimete uğramış ve 
Başşehir Kabil'de bile hakimiyetini kaybetmiştir. Bu 
durum, sol komünist idareci 
lerin birbirlerini itham etme 
lerine ve beliren feci akıbet - 
leri karşısında suçlu ihdası 
gayretlerine düşmelerine sebep olmuştur. 

Bu arada Afganistan 
komünist diktatörü Teraki 
radyo ve televizyonda kendi 
beyanıyla önce istifaya zorlanmış sonra da. altmış 
arkadaşı ile birlikte öldürüldüğü resmen açıklanmıştır. 
Yerini alan Hafizullah emin 
(Amin değil) Teraki'nin dü- 
ne kadar baş yardımcıların- 
dan biriydi. işler iyi gitmeyince, askeri bir darbe ile 
eski efendisini alaşağı etmiş, etmekle de kalmamış, 
O'nun en yakın altmış arkadaşıyla birlikte ortadan kaldırmıştır. Ne demeli... Şu 


destisi su yolunda kırılır... 


Aylardan beri mazlum 1uüslümanların âfâkı çınlatan 
âh-u figanının pek az bir 
kısmına bedel olan bu facia- 
ya maruz kalmaktan yerine 
geçen Hafızullah Emin de 
kurtulamıyacaktır! Ajansların bsildirdiğine göre Teraki'den daha müteaddi bir 
komünist olan Hafızullah 
Emin'i ilk tebrik eden ve bu 
değişiklikten omemnuniyet 
duyduğunu belirterek aralarındaki münasebetin daha 
da gelişeceğini söyleyen Rus 
idarecileri olmuştur. Nâle 
bakın! Sanki Teraki'yi tu- 
Bütün 


olsun! Onlar 
kimseyi bir 


rına küpe 
böylece bir 


limon gibi suyu sıkılıp posası çıktıktan sonra kaldırıp 
atarlar. Vefa, müslümanlara mahsus bir haslettir. 
Her tarafta Afganistan' 


Mücahitlerimiz 
toplu halde 


Bir Afganistan'lı 


.ö 


: Cl mücahit nöbette 


Sy i ei 


m “Stalin” i olacağı söylenen Hafızullahemin'in ise, 
İran ve Pakistan'a karşı 
sulh taarruzuna geçtiği bu 
ülkelerle daha iyi münase- 


2 öö 


| Afganistanlı mücahidler 


teslim aldıkları bir Rus tankı 


ile görülüyorlar 


betler içinde bulunmak iste 
idği öğrenilmiştir. Halbuki 
bu iki ülke İslam'a dönmüş 
tür. Afganistan'da kendisi- 
nin karşısına dikildiği islamcı mücahidler ise, aynı 
gaye için çarpışmaktadırlar. 


Hafızullah Emin bu taktik. 


le Afgan mücahidlerine İran 
ve Pakistan'dan yapıldığı 
söylenen yardıma mani olmak manevrası peşindedir. 
Fakat bu iki ülkede de böyle 
basit bir taktiğe pabuç 
bırakacak göz yoktur. 
Netice olarak Afganistan'da “Şeriat isteyenler” in 
mücadelesi korkunç bir İslam düşmanının devrilmesi- 
ne ve kendi silah arkadaşları 
tarafından o katledilmesine 
sebep olabilecek bir vüs'at 
(genişlik) ve kuvvete ulaşmıştır. Anlaşıldığına göre 
Teraki'yi Islâm mücahidleri 
karşısında aciz kalmakla itham ederek deviren Hâfızullah Emin daha sert bir 
tutum içine girecektir. Bu 
da böyle bir noktaya gelmiş 
olan hareketi tahrikten başka bir netice vermiyecektir. 
Zira şiddetin şiddeti davet 
ettiği bilinen bir gerçektir. 
Görülüyor ki, Afganis- 


tan'da komünist idare 5so- 


nun başlangıcına gelmiş bulunmaktadır. Onu artık 
Rusya bile kurtaramıyacaktır. Hicri 14. asır tamamlan 
madan İslam alemindeki 
uyanış zincirinin Afganistan halkasının da tamamla 
nıp- ekleneceğine muhakkak 
nazarıyla bakılabilir.. 


Eye ia Kah Mg 


“verirler. Fakat bu 
öyle çamlar devirirl 


bunları ancak zihnini ellibeş 
yıldan beri temadi edi giden 
“bayram nutukları” ylaşart 
lanmaktan O koruyabilenler 


anlarlar. Bir böyle yanlışla — 


Üsküdar'da (o Nakkaştepe 
deki “Özbekler Tekkesi'nin 
tamiri dolayısıyla neşredilen 
haberde şahid olunmuştur. 

Kozmos Futbol Takımı'nın 
sahibi Ahmed Ertegün bu 
tekkenin tamiri için 100 bin 
dolar teberruda bulunmuş. 
Bu Ahmet Ertegün'ün kim 
olduğundan Özbekler Tek- 


kesi'nin ne zaman ve kimler z 


tarafından tesis edilmiş bulunduğundan Oo bahsetmek 


varken, bahsi Lİ 
de tutup da “İsme nönü 


nün İstanbula aliş 
Savaşı'na hazırlandığı Öz- 


Yen tekkesinin onarılma- 


” girizgahıyla bir cümle 


des “birçok yanlışa vücud . 
verilmesi basınımızın hâlâ 


belli tabular emrinde propa 


ganda aleti olmaktan kurtu : 


lamadığını göstermektedir. 


Özbekler Tekkesi'nden 
bahsetmeden önce yukarıya 
aldığımız ibaredeki yanlış la 


ra işaret edelim: 
- a. İsmet İnönü ne Özbekler Tekkesi'nde ve ne de 


herhangi bir yerde Kurtuluş ke 


«Savaşı'na hazırlanmış değil- 


dir. O Anadolu'da mücadele 


başlamışken İstanbul'daki 
Harbiye Nezareti'nde müste 


şardı. KazımKarabekir Paşa'nın ifsa eyledriğine naza 
ran bir çiftlik satın alarak 


kenara çekilmek ve toprak 
- ağası olmak düşüncesindey- 


“di. Onu Anadolu'ya cebri ie 
olarak İttihatçıların namlı | 
adamlarından Yeni bahçeli | İ 


Şükrü göndertmiştir. Ken 


disini Maltee'deki talimga- 


ha getirtmiş ve üzerine bir bu 


“nefer . elbisesi 
onu silah tehdidiyle Ankara 


giydirterek de 


ya göndermiştir. Bu bahsin (b 


b. -İsmet 
Anadolu'ya götürülüşü ile 


- Özbekler Tekkesi'nin hiç bir. 
alakası mevcud değildir. Bu 


tekke İstanbul'daki Kuvayı 
Milliyetilerle Ankara arasın 


da bir nevi posta karargahı 


rolü: oynamıştır. Anadolu” 


“ Çok daha cazip bir tafsilatı (o m 
varsa da bunlara girmiyoruz. 
-İnönünün a 


ve yapılı 
Avrupi 
postalarken, 
“oldu. Allah 
de güç veta 
-X — Seçimü 
yükseltildi. “Ec 
yetinicabını ye 
X Gazeteler 
“Edirne'de seçir 
“ların ortadan 


eri 


zi 


minin sahibi Ahmet ERTEGÜN, 
sinin tamiri için.100 bin dolar verdi 
olarak Ke 


edilmiş ve gruplar 
ine getirilerek Alemdağı' 
n öteye seametlenmişler 
.Bu tekke'nin o zamanki 
Yhi Ata Efendi İstanbul” 
- işgal altında bulunma 
dan doğan tehlikelere 
rış etmiyerek bütün müiyle birlikte hayati 
mmiyeti haiz hizmetler 
niştir. Fakat bütün bu 
e mukabeleten za- 
sonra Özbekler Tek- 
in kitabesi çimento ile 
ştır ki, hâlâ da bu 
dadır. Tamiri vesile- 
e asıl üzerinde durulması 
ken nokta budur. O 
ârek kitabeyi eski şek- 
Biade etmek Tekkenin hiç 
İhususiyeti olmayan bi- 
mı kurtarmaktan çok 
a ehemmiyetlidir. 
'arihine gelince: 
“Özbekistan”dan kalkık 
a gitmek üzere yola 
ı birkaç Türkistanlı, 
görmek için İstangelmişler.Çünkü eski 
hacca gidecekler “'izn-i 
n” almak maksadıyla 
e İstanbul'a gelirler “cu 
selamlığı'nda halife'yi 
lerdi. Bu, bir nevi izin 
ktı. Bunlar dailk cuma 
nlığında Halife'yi görmek 
e Sultantepe'sinde bir 
kurup yerleşmişler. 
Bir gün maiyetiyle ora- 
Eeçen Sultan Mahmud, 
ların şeklinden onların 
ncı olduğunu anlaya-" 


i ve mektup üc retlerine yüzde 
ır. Buna göre gazetemizi şimdiye 

kardeşlerimize 2.5 liraya 
di bu miktar 5 liraya yükselmiş 
şındaki abonelerimize insaf, bize 


rsin. 


fındık taban fiyatı 5 lira 
in “Hakça düzeni” “Hakkani- 


ak değil, 


im çalışmalarının hızlı olduğu 
in yüzü suyu hürmetine kuyrukktığını hiçbirşey'in yokluğunun 
irmektedirler. Ne demeli: 


rak ER ali ii 


ada “ eder. Önce bir adamını gön 


'derekek durumu öğrenir, 
sonra da atını sürerek yanlarınd gider. Durumlarını 
anladıktan sonra: 

“-“Halife emretse burada 
kalır mısınız?” deyince hepsi birden: 

““Hay, hay,emruferman 


Padişehımız Efendimiz Haz 


retlerinindir,” derler.. 


Bunun üzerine: 

“Öyleyse ben Halifeyim 
emrediyorum. Hacdan sonra dönünüz ve burada kalınız. Size münasip bir teke 
yapıla ve siz de gelecek 
hemşehri hacılannızın hizmetiniifa edesiniz.” diyerek 
onların el etek öplesine 
meydan vermeden atmı sürüp gider. 
“Hac dönüşüne kadar, 
tekke ve iki odalı bir ev 


yapılır. O günden itibaren . 


“özbekler Tekkesi” diye 


.anlan bu tekke böylece 


ortaya çıkarak Türkistan'ıl 
hacıların hizmetlerinde kullanılmıştır.m 

Ahmet Ertegün,eski Vaşington sefirimiz Münir Er- 


tegün'ün oğlu olmakdadır. 


Münir Ertegün de aslen 
Özbekti. Vaşington'da vefat 
ettiği sırada Türkiye Rus 


'tehdidleri altındaydı. Bu 


yüzden cenazesi meşhur Mis 
sisipi, harp gemisi ile Türkiye'ye, gönhderilmiş ve bu 


harekete Rusya'ya karşı göz. 


dağı havası verilmişti. 


dâvâsı için 


*Ünlü boksör Cemal Kamacı'nın bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Geçenlerde MSP saflarına 
katılan ve bundan sonra Allah yolunda çalışacağını 
söyleyen Cemal Kamacı bu vesileyle “Cenâb-ı Hak 
nasib ederse oğlu mücâhid Mustafa'yı aziz İslâm 
slâm ordusuna bir nefer oarak 
yetiştireceğim. ” demiştir. Allah hayırlı etsin!.. 

X İngiltere'nin en tanınmış tıp dergilerinden 


Mısır'ın İsrail'i bir emrivaki olarak kabul etmesini 
sağlayan ve Amerikan Başkanı Cartır'ın gayretleriyle 
gerçekleşen Camp Davcid 
anlaşması birinci yıldönümünü tamamlamıştır. Mısır 
hesabına büyük bir taviz 
teşkil eden ve onun diğer 
Arap devletlerince kınanıp 
boykot edilmesine sebep 
olan Camp David anlaşması 
Birinci yıldönümünde yahudilerce resmen ihlal edilmiştir. İsrail bu anlaşma gereğince işgal altındaki Arab 
topraklarından Oo çekilmeyi 
taahhüt etmişken, şimdi 
bunları parselleyip yahudi 
zenginlerine satmaya başlamıştır. 

Esasen bu anlaşmanın 
uzun ömürlü olmıyacağı belliydi. Zira yahudiler masaya 
sırf “zaman kazanmak ” için 
oturmuşlardı. Devam eden 
harb ve sinir gerginliği 
onları yıpratmış, dostlarını 
da taşıma su ile değirmen 


çevirmekten usandırmıştı. 


Bu işin yükünü en fazla 

Amerika çekiyordu. İçinde- 
ki 5-6 milyonluk zengin ve 
nüfuzlu yahudi kitlesinin 


.seçimlerdeki müessiriyetin- 


den çekinen ve çoğu mason 
olan Amerikan idarecileri 
İsraili Araplara karşı koruyup gözetmeye ve onları 
maddeten ne pahasına olursa olsun-desteklemeye kendilerini mecbur hissetmekte 
dirler. Bu yüzden Arap 
İsrail çekişmesinin mali külfeti İsrail'den ziyade Amerika'nın omuzlarına binmektedir. Biraz bundan 
kurtulmak ve biraz da İsrail 
'e derlenip toparlanacak 
zamanı kazanmak için başvurulan Camp David anlaşması işte birinci yıl dönümünde yahudilerce ihlal edil 
miştir. Bu anlaşmanın yıldö 
nümünde Cartır'ın Güvenlik 
İşleri Başmüşaviri Brezins- 
ki İsrail'in Filistinlilerle diyaloğa girmesini ve Cam 
David anlaşmasını ihlal etmemesini istemiştir. Anlaşılan Amerikalılar Yahudilerin uzlaşmaz tutumlarından 
artık gına getirmişlerdir. 
Bunu ispat eden bir vak'a 
da geçen gün Vaşhington' 
daki İsrail Konsolosluğunda 
cereyan etmiş, Amerika ile 
İsrail'in üst seviyedeki iki 
şahsiyeti davetlilerin nazar- 
ı dikkatini celbedecek şekil. 
de birbirleriyle münakaşa 
etmişlerdir. 

Diğer taraftan Araplarla uzlaşmaz bir tutum içinde 
bulunması dolayısıyla petrol fiyatlannın artmasına 
sebep oldukları için bütün 
dünyada Yahudilere karşı 
bir kızgınlık ve öfke hareketi belirmiştir. Bu yüzden 
Amerika ve Avrupa'da yahudi aleyhtarı kitaplar vitrinlerde yeniden ve bolca 
gözükmeye başlamıştır. 


Britich Medical Journal'ın yaptığı bir açıklamaya 


göre doğum kontrol hapı kullanan kadınların 
yaşları 25-44 arasında değişenler arasında bw 
hapların yan tesirlerinden ölenlerin sayısı, kürtsi 


Her. : ve diğer ölüm vak'alarında ölenlerin sayisındar 


daha fazladır. 


CAMP DAVİD 
ANLAŞMASININ 
YILDÖNÜMÜ 
VE İSRAİL'İN 
UZLAŞMAZ 
TUTUMU 


İsrail, 
anlaşma 
gereğince 
taahhüt ettiği 
toprakları şimdi 
iparselleyip zengin 
Yahudilere satıyor 


Amerika ve Avrupa'daki 
yahudi lobilerinin (kolonilerinin) birçoğunda bile İsrail'in Filistin mes'elesinde- 
ki uzlaşmaz tutumu sebebiyle ihtilaflar çıkmaya başlamıştır. Bunların bir kısmı 
“Bir Filistin devleti kurul 
malı, İsrail Hükümeti inatçı 
lıktan vaz geçmelidir. Aksi 
halde biz de güç durumda 
kalıyoruz.” demektedirler. 
Bilindiği üzere en fazla 
yahudinin yaşadığı Amerika'daki yahudiler bu yön- 
den inkar edilmez bir sıkıntı 
içindedirler. Bunu her vesile 
ile yazıp söylemektedirler. 
Amerikan parlamentosun- 


da yedisi senatör 23'ü millet 
vekili olmak üzere 30 yahudi 
parlamenter vardır. Ayrıca 
Amerikan hükümetinde iki 
safkan yahudi bakan bulunmaktadır. Bütün bunlar, 
İsrail'in daha fazla kayırmaya muktedir olamadıklarını açıkça ifade etmekten 
çekinmemektedirler. 


Kısacası yahudiler için 
Batı dünyasında bütün müressir propagandalara rağmen sarsılmaz sanılan “itibar tahtı” sallanmaya başlamış ve bir dönüş çağı 
belirtileri inkar edilemez hâle gelmiş bulunmaktadır. 


Amerika'da yayınlanan Yahudi 
Yılliğı'ndan alınan rakamlara göre 
dünyada 15 milyon Yahudi yaşamaktadır. Bunların ülkelere göre dağılışı 
şöyledir: 


. Kanada: 305 bin 
. Arjantin: 300 bin 
. İngiltere: 410 bin 
. Fransa::650 bin 


. Uruguay: 50 

. Şili: 27 bin 

. Hollanda: 30 bin 
. Almanya 33 bin 
. Belcika: 41 'ın 
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. Güney Afrika: 118 bin 


12. İtalya: 38 bin 500 
13. Iran 80 bin 

14. Türkiye: 27 bin 

15. Etiyopya: 28 bin 
16. Macaristan: 80 bin 
17. Romanya: 60 bin 
18. Avusturalya: 70 bin 
19. İsrail: 2.5 milyon 
20. Rusya: 2.6 milyon 
21. Amerika: 5.7 milyon 


İK Aİ m ns zl inn 


“Yeni CHP”nin de “ESki 
HP” den hiç bir farkı 
ulunmadığını bir kere daha 
rtaya koymak istiyoruz. 
Gerçi bu husus,benzin karesi, yokluklar, kuyruklar 
ve her idari sahadaki anarşi 
ve tahakküm ile binlerce 
kere sabit olmuş bulunmaktadır. Fakat CHP'nin sakim 
zihniyetinin mahsulü olan 
uslüb ve tutumunu Vakıflara kadar teşmil eylemiş 
bulunduğunu Oo göstermesi 
bakımından şu bir tek misal 
son derecede dikkate şayandır. 

Arnavutköy'de yol üstünde gelip geçenlerin dikkatiniçekentarihi Tevfikiye 
Camii Şerifi vardır. Bu 
camii şerifin yine tarihi 
vasıflı muvakkıthanesi bir 
CHP'li militan tarafından 
yıllarca “fuzuli şagıl” suretinde işgal edilmiş bulunuyordu. Yukarıda zikrettiğiimiz enerjik Başmüdür Rıdvan Nizamoğlu, uzun bir 
mücadelesonunda bu CHP' 
liyi oradan çıkartmış ve 
burasını İslam'a aykırı bir 
surette kullanılmasını önle. 
mişti— Bu hususta açılan 
tahliye davası kazanılmış ve 
fuzuli şagil durumundaki 
CHP'li icra marifetiyle dışarı atılarak muvakkıthanenin 


MAKIPLAR GAS? 


Yülkiyeti id 
kain Tevfikiye camii altındaki 44 kapı 
kullamlması ilgi 
tahliye edilerek anahtarların idaremize 


kapısı mühürlenmişti. 
Rıdvan Nizamoğlu Tevfikiye Camii Başimamlığına 

bir yazı yazarak burasının 


talep vaka olmadan “cami 


hizmetinde kullanılarak değerlendirilmesi” nin uygun 
görüldüğgünü bildirmiştir. 
Bunun üzerine öteden beri 
caminin ihtiyaçlarını karşıla 
mak üzere faaliyet gösteren 
Arnavutköy Hayırsevenler 
Derneği bu tarihi muvakkıthaneyi kütüphane haline 


getirmiş ve halkın istifadesine açmıştır. 

Rudvan Nizamoğlu'nun 
vazfeden alınışıyla yeniden 


e 
LİSTANBUL : 
O 


Ha. e Wük Va; Müd 


“| 
(evfikiye'Jlamii Daşimamlıjına 


ArnıvutköyBeşik taş 


Şehir 


İlgit 5.6.1979 tarili ve 5137 suyılı yezlmza ektir. | 
beçiktan, Arnuvutköy Akıntıblirmunda 
ıyılı BKuvakkiühanenin cayi hilmefinde 
ise de lüzumuna binren 5 gi 
tpslimini önemle rice ederi 


ayemize ait bulunan: 


azımızla bildirilmiş 


Üzerinde oyun oynanan Arnavutköy 
Tevtikiye Camii Muvakkathanesi. 


harekete geçen CHP'li eski 
işgalci burasının camlarını 
kırmak ve tabelasını indirip 
yok etmek gibi kanunsuz 
hareketlere tevessül edince, 
iş semt karakoluna aksetmiştir. Tabiyatıyla failin 
kim olduğu o anda resmen 
bilinmiyordu. Fakat cür'ete 
bakınız ki, CHP'li mütecaviz bizzat karakola giderek 
tecavüzün kendisi tarafından yapıldığını ancak AP' 
den CHP'ye transfer Gümrük ve TekelBakanı Tuncay 
Mataracı'nın yakını oldugunu, onu üç gün içinde 
bizzat bu yere getireceğini 
ve bu suretle muvakkıthane 


iğinde 


yi tekrar kendisine verdire 
ceğini söylemiştir. Bu du. 
rumda CHP'lilerin kendilerine usül ve kanun hüküm 
lerini hatırlatanlara ne mua 
mele yaptıklanm 'iyi bilen 
karakol mensupları hareket 
siz kalmış ve beklemeye 
koyulmuşlardır: Hakikaten 
birkaç gün içinde Tuncay 
Mataracı hadise mahalline 
gelmiş ve mütecavizi koru 
mak istikametinde alakadarlara gözdağı vermeye 
teşebbüs etmiştir. Ne var 
ki, tam bu muvakkıthane 
nin karşısındaki gazinoda 


Devamı 15. Sayfada 


mn 
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Hadis-i Şerif gösteriyor ki; âhir zamanda 
kuvvetli iman, ihtiyar kadınlarda bulunur ki, 
“Dindar ihtiyar kadınların dinine tabi olunuz” diye 
Hadis-i Şerif ferman etmiş. 

Hem Risale-i Nur'un dört esasından bir esası 
şefkattir ve kadınlar şefkat kahramanı bulunmasından, hatta en korkağı da kahramancasına 
ruhunu yavrusuna feda eder. 


Ve bu zamanda o kiymetdar vâlideler ve 
hemşireler, büyük bir hadise ile karşılaşıyorlar. 
Mahremce ve ifsası münasib olmayan bir 
hakikat-ı fıtriyyesini Nur şâkirdlerinden mücerred 
kalmak isteyen veya mecbur kalan kızlar kısmına 
beyan etmek lâzım gelir diye ruhuma ihtar edildi. 
ben de derim ki: 


KIZLARIM, HENŞİRELERİM! 

Bu zaman eski zamana benzemiyor. Terbiye-i 
İslâmiye yerine terbiye-i medeniye, yarım asra 
yakın hayat-ı içtimaiyemize yerleştiği için, bir 
erkek, bir kadını ebedi bir refika-i hayat ve 
saadat-i hayat-ı dünyeviyeye medar ve sair 
günahlardan kendini muhafaza etmek için almak 
lâzım gelirken; o biçare zaifeyi daim tahakküm 
altında, yalnız dünyevi, muvakkat gençliğinde 
sever. Ona verdiği rahatın bazı on misli onu 
zahmetlere sokar. Eğer şeran “küfüu” tabir 
edilen birbirine denk olmazsa, hukuk-u şeriyye 
nazara alınmadığından, hayatı daima azab içinde 
geçer. Kıskançlık da müdahale ederse, daha 
berbad olur. İşte bu izdivaca sevk eden üç seban 


BİRİSİ: 

Tenâsülün devamı için, hikmet-i ilahiyyece o 
fıtri hizmete bir ücret olarak bir fıtri meyil ve şevk 
vermiş. Halbuki o zevk on dakikada bir lezzet 
verse de, eğer meşrü ise, erkek bir saat meşakkat 
çekebilir. Fakat kadın, on dakikalık o zevk için on 
ay çocuğu kendi vücudunda zahmetini çekmekle, 
on sene çocuğun hayatına yardımla meşakkat 
çeker. Demek o on dakikalık fıtri meyi, bu uzun 
meşakkatlere sevk ettiği için ehemmiyeti kalmaz. 
His ve nefis, onunla onu izdivaca tahrik 
etmemeli. 


IKİNCİSİ: 

Fıtratan kadın, za'fı için mâişet noktasında bir 
yardımcıya muhtaçtır. O ihtiyaç için şimdiki 
terbiye-i İslâmiye'den ders almayan, serseriliğe, 
tahakküme alışanlardan o küçük bir iâşesi hatırı 
için tahakkümler altına girip riyakârane kocasının 
rızasını tahsil etmek yolunda hayat-ı dünyeviye 
ve uhreviyesinin medarı olan ubüdiyetini ve 
ahlâkını bozmak bedeline, köy kadınları gibi 
kendi nafakasını kendi çalışmasıyle kazanmak, 
on defa daha kolaydır. Rezzak-ı Hakiki çocukların 
rızkını süt ile verdiği gibi, onların da. rızkını 
Hâlik-i Rahim veriyor. 


O rızk hatırı için namazsız ve ahlâkını 
kaybetmiş bir zevci aramak, riyakârane çalışıp 
tahakkümü altına girmek; OoNur Talebesi'- 
nin kârı değil. 


devirmeye çalışmaları da 


İHTİYAR KADINLARA 
BİRMÜJDE , BEKAR VE 
MÜCERRET KALMAK İSTEYEN 
GENÇ KIZLARA BİR İHTAR 


rar RA 


ÜÇÜNCÜSÜ: 

Kadınlığın fıtratında çocuk okşamak ve 
sevmek meyelânı var. Ve bir evlâdın dünyada ona 
hizmeti veahirette de şefaati ve validesi öldükten 
sonra ona hasenatı ile yardımı, o meyl-i fıtriyix 
kuvwvetlendirip evlendirmeğe sevketmiş. Halbuki 
şimdi terbiye-i İslâmiye yerine terbiye-i medeniye 
ile on taneden bir-iki hakiki evlad, kendi 
validesinin şefkatine mukabil fedakârane hizmet 
ve dindarâne dualarıyle ve hasenatlarıyla validesinin defter-i amâline hasenele yazdırmak ve 
ahirette sâlih ise validesine şefaat etmek 
ihtimaline mukabil, ondan sekizi o hâleti göstermediğinden; bu fıtri meyl ve nefsani şevk ile 
biçare zaifeler böyle ağır bir hayata kat'i mecbur 
olmadan girmemek gerektir. İşte bu işaret 
ettiğimiz hakikata binaen, bekâr kalmak isteyen 
Nur şakirdlerinden olan kızlara derim ki: 


Tam muvafık ve dindar ve ahlâklı bir zevc 
bulmadan kendilerini açık saçıklıkla satmasınlar. 
Eğer bulunmadı; Nurun bir kısım fedakâr 
şakirdleri gibi mücerred kalıp tâ ona layık ve 
ebedi bir arkadaş olacak ve terbiye-i İslâmiye'yi 
almış vicdanlı bir müşteri ona çıksın. Ve saâdet-i 
ebediyesi, muvakkat bir keyf-i dünyeviye için 
bozulmasın. Ve medeniyetin seyyiatı içinde 
boğulmasın. 


Haşiye; Hemşireler ve genç kızlar tesettür 
risalesini okumalıdırlar. 


lecekte “Ehliyetsizliğe 


“KAZAN 


DEVRİLDİ” 


Yeniçerilik tarihine girecek değilim... Münakaşasına da girecek değilim. 
Zamane yeniçerileri varken toprak olmuşlarından 
ne isteriz ki? Asıl zamanımızdaki kazan kaldıranlardan bahsetmek lâzım. Yirminci asır ve 
hatta yirmibirinci asır... 
Muhammed Kutub'un tâbiriyle, “Yirminci Asrın 
Cahiliyyeti”. Hem cahiliyyeti, hem de rezaleti. 

Ay'a çıkmış, Merih'e 
merdiven dayamış insan. 
Amma kalbine inememiş, 
kendisini bilememiştir ne 
çare. Maddeten derinleşen insan, manen yücele- 


memiş ve tek kanatla uçmak isterken pat diye 
düşüvermiştir. Günümüzün yeniçerisi işte bu 
düşen insandır, düşürülen insandır. İzzet Molla, 
dün şöyle diyordu: 
“Tecemmü eyledi 
Mey dân-ı Lâhme 
Edip küfrân-ı ni'met nice 
bâği. 
Koyup kaldırmadan ikide 
birde 
Kazan devrildi, söndürdü 


ocağı.” 


Bugün yaşasaydı ne 


derdi bilemem... Ve lâkin 
kazan kaldıranların varlığı, ocağı söndürmek is- 


teyenlerin kara kazanı 


bir vakıa. İnşaallah ocağımızı söndürmeden kazan ellerinden alınacak ve 
belki de kaynar kazan, 
başlarına geçirilecektir. 


Hadiseler, birbirini kovalıyor... Milletimiz kan 
ağlıyor. Ne acıdır ki, bu 
büyük millet, evladının 
ihanetine uğruyor. Kimisi 


ölüyor, kimisi kalıyor. 
Yunus Emre'mizin ifadesiyle: / 


“Miskin âdem oğlanını 
Benzetmişler ekinciğe; 
Kimi biter, kimi yiter 

Yere tohum saçmış gibi.” 
, Kimi bitiyor, kimi yitiyor... Olan bize, olan 
memlekete oluyor. Nerede tâlim, nerede terbiye? Tahsil mi, kıtâl mi? 
Ne okunup ne yazılıyor? 
Gençlerimiz neler öğreniyor, mekteb mezunlarımız hangi bilgilerle aramıza geliyor”? Bu gidişle 
müessese ve hizmet sahalanmiz kimlerin ellerine 
geçecek? İleride ehliyet 
mi konuşacak, yoksa ehliyetsizlik mi? Acaba ge 


Tapış” çağı mı yaşanacak? 

. Uzatmaya lüzum yok. 
İşte her şey meydanda. 
Kimi bitiyor, kimi yitiyor. Ekilen tohumların 
tamamiyle boşa gitmesinden ve filizlenmemesinden korkuyoruz. Ortalıkta “İstemezüüük!..” 
şeklinde nârâ atanlar, sadece nâra değil; bizi de 
nâr'a atanlar, getirdikleri 
felâketlerle gözler önündedir. “İç bâde, güzel sev 
vâör ise aklu şuurun / 
Dünya varmış, yaki yok 
imiş ne umürun?” görüşünde olanlar hâlâ var 
ise artık uyanalar. “Bir 
elinde cınbız, bir elinde 
ayna” yok yalnızca gençlerin. Silahla dinamit de 
var artık. Hem de bizlere 
karşı. Biline... 

Ve Faruk Nafız'ın şu 
güzel mısraları üzerinde 
de düşünüle ki: 

“Bir gül, dalındz 
durduğu müddetçe 
tazedir. 
Bir gül, çelenge girdiği 
gün, bir cenazedir.” 


ŞEYH SAİD'İN OĞLU 
ŞEYH SELAHADDIN EFENDİ 
RAHMET-i RAHMANA 


KAVUŞTU 


1925'te ortaya çıkan 
Şeyh Said hareketi esnasın 
da Diyarbekir'de kurulan 
“İstiklâl o Mahkemesi''nde 
muhakeme edilmiş, önce 
idam cezasına çarptırılmış 
sonra da cezası 36 yıla 
indirilerek Ankara Cezaevi' 
nde 7 yıl hapis yatmış olan 
Şeyh Selahaddin Efendi geçen hafta dinlenmeye çekildiği Erzurum'un Eğreçayır 
yaylasında kalb kifayetsizliğinden vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine Palu'nun Kale 
Köyü'ndeki Şeyh Septi Camii'nin bahçesine defnedilen 
Nakşibendi tarikatının bü- - 
yük kollarından biri olan 
“Palevi” nin şeyhi Selâddin 
Efendi'nin cenaze merasimine on binden ziyade, 
müslüman katılmıştır. 

Gazeteler bu vesile ile 
gerek kendisi ve gerekse 
babası omasub (asılmış) 
Şeyh Said hakkında ipe 
sapa gelmez bir sürü şeyler 
yazdılar. Bu vesile ile hâlâ 
propaganda uslubünden ve 
inkilab taassubuyla şartlan-* 
mışlıktan kurtulamayışımız 
bir kere daha sergâlenmiştir. 

Bu vesile ile şunu söylemek isteriz ki; 1925 Şeyh 
Said harekatının Kürtçülükle hiç bir alakası mevcud 
değildir. Buhususta bugün 
kü komünist kürtçülerin de, 
inkılab yobazlarının da yazıph söyledikleri asılsızdır. 
Şey h Said Merhumun “Mesul Mes'elesine bağlı olarak 
İngilizler'den yardım gördü- 


Şeyh Said Efendi 
idamından 
bir saat evvel. 


gü iddiası.da çirkin bir 
yalandır. 

io Şeyh Said'in kıyamı, 
Islam Şeriatı adınadır. O' 
nun kürtçülük gibi kavmiyetçilik davasıyla hiç bir 
alakası yoktur. Bu gerçek 
hadise esnasındaki sayısız 
mevkutenin beyanıyla sabit 
tir. Hatta İstiklâl Mahkemesinin bir kasaptan farksız 
olan hakimleri de kendisine 
böyle bir töhmet tevcih etmemişlerdir. O günkü itham 
“irtica” geriye yani İslâm'a 
dönüştür. Şeyh Said'in böyle bir hareket için muvaffakıyet ihtimali mecud olup 
olmadığı yönünden tenkidi 
caizdir. Fakat O'nun güttügü Islam davasıyla bağdaşmayan ırkçılıkla ithamı hiç 
şüphesiz temiz ruhunu rencide eder. O, bir kavmiyet 
davasının değil, İslâm'a 
münafi hareketlere rıza göstermemiş olmanın kurbanıdır. 

Ne yazık ki, aradan 
geçen bunca zamana rağmen hâlâ bu büyük tarihi 
vak'a (hakkında objektif 
yani insaflı bir tedkik yayınlanmış değildir. Bu yüzden 
iki taraf da mes'eleyi kendi 
şine geldiği şekilde devam 
eylemekte, asıl söz sahibi 
olan müslümanlar susmaktadırlar. 

Bu vesile ile geçen hafta 
Hakk'a yürüyen merhum 
Şeyh Selâhaddin efendiye 
Mevlâmızdan visi rahmet 
dileriz.. 


Şeyh Said 
Efendi'nin 


idam edilen 
iki arkadaşı. 


© Şeyh Selâhaddin Efendi Şeyh Said 
vak'asında,İstikldi Mahkemesince 
önce idama mahkum edilmiş, 
sonracezası 36 yıla indirilmişti. 


İs g4 


epi z e 


man katıldı. 


1925 Şeyh Said harekâtı 
küörtçülük adına değil,İslâm 
Şeriatı adına yapılmıştır. 


: 


Şeyh Sakd Efendi'nin ilamından bir gün evvel çekilen fotoğrafı 


'OCUKLARIMIZ 
ZO ZN 


Allah'ın son Resülünü seven mü'mine hanımlara günümüzde ağır yükler yüklenmektedir. Yük ne kadar ağır 
ise, ecir ve sevabı o nisbette 
ziyadedir. Mü'mine hanımlar 
evvelâ gününşartlandırılmalarına karşı koyacak, propagandalarına kapılmayacak, akl-ı 
selimi ile kendini İslâm ilim ve 
ahlâkıyla yetiştirecek sonra da 
çocukluğuna iyi bir mürebbiye 
olacaktır. Zira İslâm bir idealdir, bunu tahakkuk ettirmek 
her müslümana borçtur. 


Bu idealin tahakkukunda, 
teselsül ve temadi birinici 
derecede ehemmiyetli bir hususdur. Rabbinmi bilecek, O” 
nun emirlerini yaşayıp nakledecek çocuk yetiştirmek, yaradılışın gayesine hizmet etmek 
demektir. 


Çocuklara karşı vazifelerimizin başında Allah'a bu 
nimetinden dolayı şükretmek 
gelir. Evlatlarını nimet ve lütuf olarak görmek, Rabbine 
hamd etmek İslâm edeb ve 
âdâbındandır. Çünkü Dünya' 
ya gelip Rabbini tanımak ve 
O'nun emirlerine riayet etmek 


BAKLAYI 


ÇIKAR AĞZINDAN 


büyük bir mazhariyettir. Son 
ra yeni doğan yavrunun kulağına ezan ve kaamet okumak, 
dikkatle takibi lüzumlu bir 
sünnettir. Ana-babanın ilk vazifelerinden biri de evladına 
manası, telaffuzu çirkin, komik ve iltibasa yer vermiyecek 
isim koymaktır. Zira evlat 
ahirette bunun hesabını sorabilir. 


Resülüllah efendimiz bir 
hadislerinde: “Ya Fatıma Hüseyin'in saçını tart, 
ağırlığınca gümüşü fukaraya 
ver, akika kurbanının bir 
-kolundan ebesine de ver.” 
derken akika kurbanı kesmeyi 
ve sadaka vermeyi tavsiye 
etmişlerdir. 


Doğum sürür getirici, ictimai hayatta hediyeleşme, sadaka vermek gibi harekete 


sebep olan bir vakıadır. Ço- . 


cukuğunu sünnet ettirmek, di- 
“nini, ahlakını öğretmek, ona 
yay atmayı, yüzmeyi ve binici 
liği öğretmek, yalnız helal gıda 
ile beslemek ve vaktini geçirmeden evlendirmek ebeveynin 


en büyük vazifesidir. 


saçının: 


Peygamber Efendimiz “ço 
cuklarınıza şu üç hasleti öğre 
tiniz. 1. Peygamberi sevmesini 
2. Ehl-i Beyt'i sevmesini, 3. 
Kur'an-ı Kerim okumasını. 
Çünkü Kur'an-ı Kerim, okuyanlara kıyamet gününde, hiç 


- bir gölgenin bulunmadığı bir 


zamanda peygamberler ve asfiyalile birlikte Allah'ın rahmeti (himayesi) altındadırlar.” 
derler. 


Çocuklar sadece ana-baba- 


,larının mes'uliyeti altında de- 
' ğillerdir. Cemiyetde çocuklar- 


dan, onların terbsiyesinden 
mes'uldur ve bununla vazifeli 
dir. Cemiyet olarak çocukları 
Resülüllah'ın metoduyla, yu 
muşaklıkla, suhuletle, te'dib 
ederken kötü mümüne olmaktan da kendimizi kurtarmalı 
yız. 


Muhakkak ki, üstün vasıf 
lı davranışlar, üstün yüksek 
nümuneler çocuk terbiyesinde 
müessirdir. o gazeteler 
mecmualar, TRT ve her müessese çocuk mes'uliyeti düşün 
cesi ve endişesi altında faaliyetlerini icra etmelidirler. Zi 
ra telkini en müsaid zihne, her 
gün mesbet veya menfi bir 


dag sarcık 


çentik atabilmek durumundadırlar. Bir İskandinav şiiri 


çocuğa karşı verici olmayı ne 


güzel işlemiştir. 


Ağaç çiçek açtı 
Alayım mı onları, dedi kırağı 
Ağaç yalvardı 
Yapma.. .tomurcuklanıncaya 
kadar bekle. 
Ağaç tomurcuklandı 
Deli rüzgar sordu, 
Alayım mı tomurcuklarını 
Ağaç sızlandı... bekle meyve 
versin. 
Ağaç meyvelendi... 
Alayım mı meyvelerini, dedi 
çocuk 
Ağaç yüklü dallarını sarkıtarak 
Tabii, dedi, al hepsi senin... 


İşte, Allah, din, vatan 
sevgisini telkine mecbur olduğumuz çocuklarımıza karşı vazifelerimizi yapabilirsek, onlara sevgi ve şefkatte nümune 
olabilirsek, onlardan da birşeyler beklemeye kendimizde hak 
görebiliriz. 


Çocuklarımızı Rabbin 
emanetidir, Onları emanetler 
almağa ehil yetiştirebilmek ne 


. büyük mazhariyettir.? 


PÜF NOKTASI 


Mehmet adlı bir küfürbaz derviş varmış. 
Mesubolduğu tekkenin şeyhi, bu halden 
vazgeçmesi için kendisine hayli nasihat etmiş 
ve bir gün de bir bakla taneszine okuyup nefes 
ederek vermiş ve şu telkini yapmış : 


-Bu baklayı dilinin altına koy, bu orada 


oldukça sen küfür edemezsin! 

Filhakika Mehmet bir zaman küfredemiyor. 
Fakat yağmurlu bir gün şeyhiyle beraber bir 
sokaktan hızla geçerlerken bir evin penceres indenbir kız çocuğu başını çıkarıp: 

-Şeyh efendi hazretleri biraz durur musunuz 


Demiş .Şeyh, belki hastaları vardır da nefes 
ettirecekler diye durmuş, beklemiş. Aradan 
yarım saat geçmiş, sırsıklam olmuşlar, fakat 
gene ses yok. Şeyh dervişi gönderip sorduracağı sırada kız gene pencereden görünüp: 

-Rica edereim biraz daha durunuz. 

Demiş. Yağmur devamda. Bir yarım saat 
daha beklemişler, ses yok. Artık gitmiye karar 
verdikleri sırada kız pencereden uzanarak 
seslenmiş: 

-Artık oldu, gidebilirsiniz. 

-Şeyh merak etmiş, bekletmenin Sebebini 
sormuş kız: 

-Efendim, tavuklarımızı kuluçkaya yatırmış - 
tık. Kuluçkanın altına yumurtalar konurken bir 
büyük kavuklunun başına bakılacak olursa 
piliçlerin tepeli olacağını annem duymuş da 
sizi geçerken gördü, bakmak için bekletti.. 

Deyinci, şeyh efendi büyük bir hiddetle 
Derviş Mehmed'e bağırmış: 

-Çıkar slan ağzından baklayı !.. 


ATEŞ PAHASI 


Bir gün Kanuni Sultan Süleyman ava 
çıkmış. İstanbul civarında Halkalı taraflarında 
avlanırken müthiş bir yağmur başlamış. 
Adamlariyle birlikte sırsıklam olmuşlar, üşü- 


.meye de başlamışlar. Hemen bir eve sığınıp 


biraz ısınmak ve kurunmik lüzumunu hissetmişler. O civarda bulunan bir köylünün evine 
girmişler Zeki köylü bunların her zamanki 
misafirlerden olmadığını anlamış. Sonra Kanuni'nin yakılan ateşin karşısına geçip yanındakine: 


-Doğrusu şu ateş bin altın değer. 

Dediğini de duymuş. Yağmur dınmemiş, 
Kanuni ve adamları o geceyi bu evde 
geçirmeye mecbur olmuşlar. Ertesi günü 
Kanuni evden ayrılırken köylüye borcunun ne 
kadar olduğunu sormuş. köylü fırsatı kaçırır 
mı: 

-Bin biraltın.. 

Demiş. Şaşırıp İkalilışıtar, bu kadar çok ücret 
istemesinin sebebini sormuşlar. O da şu 
cevabı vermiş: 

-Ateş için bin altın kıymeti siz takdir 
etmiştiniz. Bir latın da konak ücretidir. 


Bu cevap karşısında donakalmışlar. Bu 
kadar parayı verip vermediklerini bilmiyoruz. 
Fakat koca Kanuni hadiseyi hiç unutmamış. 
Pahalı bir şey gördü mü hemen “ateş pahası” 
dermiş .Böylece Kanuni'nin söylediği söz o 
bugüne kadar kalmış. 


Eskiden çini imal eden yerlerimiz İznik, 
Kütahya ve İstanbul'du. Anlatacağımız vaka da 
bu üç yerden birisinde cereyan etmiş olsa , 
gerektir. 

Bir çini imalathanesinde çırağın biri artık 
usta olabilecek duruma gelmiş, mükemmel 
çiniler yapmakta imiş. F akat ustasından her ne 
zaman bir dükkan açmasına müsaade iste: 

-Sen daha sanatın püf noktasını bilmiyorsun. Biraz daha hizmet etmek lâzım. 

Cevabını alırmış. Bir müddet sabretmiş, 
nihayet dayanamamış, başka bir dükkan tutup 
güzel çiniler yapmıya koyulmuş. Fakat yaptığı 
çinilerin çatlamış olmasına hâyder eder 
dtururmuş. Bu çatlamalar devam ettikçe 
dükkânı yürütemiyeceğini anlamış. Tekrar 
ustasının dükkânına gelmiş ve eline sarılarak 
olan biteni anlatmış. Bunun üzerine ustası: 

-Ben sana demedim mi bu sanatın püf 
noktasını daha bilmiyorsun diye.. Yap bakalım 
bir çömlek de görelim. 


Demiş, Çırak çömleği yapmış. Ustasına 
götermiş. Ustası çömleği eline alıp evirip 
çevirmiş ve bir noktasına püf diyerek üflemiş.. 
Bu çömlek çatlamamış. İşte mesleğin püf 
noktası bu imiş. 


Bunu çini işleriyle uğraşan bir ahbabım 
şöyle tefsir ediyor: Çömleğin üzerindeki sırın * 
arasında bir hava habbeciği “kalırsa bu, 
zamanla çömleği çatlatır. O halde zamanında 
bu habbeciği görüp üfileyerek söndürmek 


gerektir. 


İ 
| 
| 


. mahluta” adı verilir. 


Karaman'dan Mehmed TUNÇ 


hakkında scruycr: 


SORU: 


“Muhterem efendim, 

Bizler ziraatle uğraşan köylüleriz ve 
elhamdüllillah müslümanız. Malımızın zekatınhı vermekte istiyoruz. Fakat bunun nasıl 
olacağını bilmiyoruz. Bugün için zirai gelir 
sahibi her müslümanın “ÖŞÜR” vermesi gerekir 
mi?. Gerekirse bu'nasıl olacak? Bilgi verir 
misiniz? Selâmlar. 

BOZKANDAK (Karaman) 
Köylüleri adına 
MEHMED TUNÇ 


CEVAP: 


“Öşür” biraz uzunca izah edilmek gereken 
bir meseledir şöyleki: “Öşür zirai gelirlerden 
alınan bir vergi (zekat) dır. Bunun (o (çoğulu) 
a'şardır. Mes'ele daha ziyade aşar olarak 
bilinir. 

Aşar; onda bir manasına olan “üşr” ün 
cem'idir. Üşür kelimesi kaideten “aşur” sıygasiy: le cemilenmiştir. Lugatlerde “üşürler. Mah 
sulattan şer'an alınan ondalıklar. OÜşrün 
cemv'idir..” suretinde izah olunmaktadır. 

Süleyman Sudi Efendi (Tefter-i Muktesit, c. 
1, s. 53) bunun için “sebep, mevzi ve makam 
olmak gerektir” diyor ve buna aşağıdaki 
malumatı ilave ediyor: “Çünkü lisan-ı iktisatta 
“aşar” yalnız mahsulatı arziyeden ahzolunan 
male, “öşr” emtia-i ticariye ve sınaiye 
üzerinden istihsal edilen emvale ıtlak olunmuş, 
“aşar”'ı cibayet edenlere “muaşşir”, “öşr” ü 
toplıyan memurlara “aşir”denilmiştir. 

Üşür;toprak mahsullerinden alındığı için 
arzın mükelelfiyeti demektir.Toprağın mükellefiyeti meselesi ise pek eskidir. Denilebilir ki 
insanların toplu birer heyet haline geldiklerin 
den ve idarelerini içlerinden birine tevdi 
eylediklerinden itibaren başlamıştır. Şekilleri 
muhtelif olmakla beraber en mühimminin ve 
en eskisinin aşar olduğunda şüphe yoktur. 

Şeriatların hepsinde arazidenüşür alınması, 


“ mevcuttu. İbrahim, Yakup, Musa Aleyhim'-is 


Selam'ın aşar aldıkları tarihen mazbuttur. 
Hazret-i İbrahim dört hükümdarla harb halin 
de bulunduğu zaman galip gelirse alacağı 
ganimet mallarının pnda birini bilihtiyar, 
kahinlere vermeyi vadetmiş, Hazret-i Yakup 
malik olduğu emvalin üşrünü Allah rızası için 
nezreylemiş, Hazret-i Musa da aşarı vergi gibi 
birkaç nev'e koymuştur 

Hıristiyanlıkta dahi üşür bidayeten mali 
ibadet cümlesindendi. Bilahare mecburiyete 
inkılabetti. Hıristiyanlıkta aşar usulü ancak 
beşinci asırda başlamıştır.” 


. Aşar Avrupa'da senyolar ile ruhlar ve keşiş 
güruhunun menafiine olarak zirai ve sınai 
mahsüllerden ifraz olunan onda bire tabir 
olunmuştur. 

Avrupalılar aşarı biri idi, diğeri fevkalade 
olmak üzere başlıca ikiye ayırmışlar, ve senelik 
olan adi kısmını mütaaddit nevilere taksim 
etmişlerdir. Toprak mahsullerinden alınan 
aşara “hakiki”, eşhasın sanayi ve imalatından 
istifa olunan aşara “şahsi”, hayvanlar üzerinden alınana “hayvani” denildiği gibi tabii 
hasılattan defaten istihsal olunana da “aşar-ı 


.Allah-u Teâlâ KA- 
VİYY'dir. Hiçbir zaman 
kendisine (o dermansızlık 
erişemez. Kuvvet, tam 
bir kudretin ifadesidir. 
Yani Allah KAVİYY'dir 
demek tam kudret sahibidir demektir. O'nun 
kudreti de öteki sıfatları 
gibi nâmütenâhidir, tükenmez, gevşemez, hudut. 
içine sığmaz, ölçüye gelmez. 

Allah-u Teâlâ kayıtsız 
şartsız her şeye kaadir-. 
dir. Allah'ın kudreti hu- 


'susunda zorluk, kolaylık 


bahis mevzuu olamaz. 
Bir çimen yaprağını yaratmakla, kâinatı yaratmak birdir. Biri zor, diğeri kolay değildir. Yaratılmışların isterse mil- ' 
yarlarca emsalini yaratır 
ve yine de kudretinden 
bir şey eksilmez. 

Hâsılı Allah-u Teâlâ'- 
yagöre ağır ve yorucu bir. 
iş yoktur. Hâdisâtı ezeli 
takdiri uyarınca yürüt- 


Ebu Hüreyre (R.A.)'- 
dan rivayet edildiğine 
göre, Peygamber (S.A.V) 
şöyle demiştir: 

“İyi ameller hususunda acele ediniz, yakın 
zamanda karanlık geceler 
gibi bir takım fitneler 
vukua gelecektir ki; insan 
mü'min olarak sabaha 
çıkar ve kafir olarak geceler; mümin olarak geceler ve kâfir olarak sabaha 
çıkar, dünya malı mukabilinde dinini satar.” 

Hadis-i Müslim rivayet 
etmiştir 

Sh: 125 Hadis no: 87 
R. Salihin Gildi 1 


hadislerin 1sığında 


EL-KAVİYY 


(Pek güçlü) 


mek, mahlükatını hıfzetmek, amellerini zabtetmek O'na ağır gelmez. Ne 


.kadar güç, ne kadar bü- 


yük olursa olsun bir işi 
yapmak için kuvvet ve 


kudretin eksikliği yüzünden zorlanmaktan ve kendisine herhangi bir sebeple bir durgunluk ve 
gevşeklik arız olmaktan 
münezzehtir. 
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HİSAR 


DA Mensucat 


Döşermelik ve Perdeiik 
, ködife. a 
sanayii ve ticareti a.ş. 


İ.MÇ 5Blok Nu: 5302 


Unkapanı 
ISTANBUL 


Tel 22 514. 


ÖRME SANAYİİ 


Cağaloğlu, Türkocağı 
Cad. İstanbul İş Harı 
Nu: 21 


Tel : 222198 - 267498 


takdirde ihtiya: 


DİKKAT 


Diyanet İşleri Başkanlığının Avrupa'daki gurbetzede kardeşlerimiz 
için hazırlamış bulundu” : takvimden 
almak isteyen cemiye oe şahıslar 
SEBİL AVRUPA BÜR“ 
veya mektupla 


-na telefon 
“şu yat ettikleri 


ları anında karşılanır. 
Toptan siparigier beher takvim için 


dört (4) DM hesabıyla kontomuza 
havale çıkaranlara siparişleri hemen 
gönderilir. SEBİL TAVİMW'i için önü- 
,müzdeki haftalarda gerekli açıklama 
yapılacaktır. 

Diyanet Tavimlerinin parekende 
satış fiyatı beş (5) DM'dır. 


SEBE 


Miş 


si 


FETİH 

Nurlanma emaliyesi böylecetamamlandıktan sonra giriş sırasındaki sırayla geriye 
dönülür. Secde mahalline gelinir. 6.ncı kat 
nurlanma katıdır. Ve Fetihten evvelki son 


kattır. 


Bu kattan daha yukarı ilk çıkış fetih 
içindir. Bu Ruhu Sultani defalarca nur katına 
çıkar ve sonunda nurlanma ameliyesi tamamlanır. Bu tamamlanma bir kaç günde sürebilir. 
uzun yıllar boyunca da sürebilir. 


Fethe hazır kemal derecesine ulaşmış olan 
Velinin Ruhu Sultanisinin saf ipekten olan, 
Rütbesine has elbiseleri değiştirilir ve fetih 
elbiseleri giydirilir. Fatih kılıcı teslim edilir. Bu 
teslim yüksek dereceli bir melek tarafından 
yapılır. 


Fetih kılıcını sağ eline alan Ruhu Sultani 
Fetih Yolculuğu için hazırdır. Bu yolculuk 
yukarı doğru yalnız başına yapılır, refakatçı 
yoktur. Bu yolculuk beyaz mermer basamaklı, 
mermer tarabazanlı bir altın kapıda son bulur. 


Bu 7 mermer basamağın üstünde bir 
trabazandan diğerine uzanan, baklaları kavun 
büyüklüğünde altın bir zincir yolu kapatmaktadır. Fetih kılıcı ile, bu zincire 1 defa vurulur. 
Kol kalınlığındaki altın zincir fetih kılıcının 
vurduğu yerden 2 parçaya ayrılır. Ve Ruhu 
Sultaniye Lehvi Mahfuzun altın kapıları açılır. 


FETİH SONRASI : 

Fethi Mübinle müşerref olan Ruhu Sultani 
yükseldiği yerde bir süre alıkonur. Bu sürede 
her müride göre değişir. Fethini tamamlamış 
olan Mürid artık mukarrebin adnı alır. Bu isim 
Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerine yakınlığı ifade eder. 

Burada yeri gelmişken söyliyelim, 


MÜRİD 

Rabbine varmak için tarikata giren her kişi 
Müriddir. Muradına nail olana kadar bütün 
safhalarda bu genel isim kullanılabilirse de 
aslında Tarikata girdikten sonra suluka başlayıncaya kadar olan devrede bu ismin kullanılması daha uygun olur. 


SALİK : 

Zemin kattan yani büyük yolculuğun 
başladığı Derghtan katlar arasında yolculuğun 
başladığı günden itibaren, Müride Salik denilir. 
bu isim fetih tamamlana kadar kullanılır. 


AĞIZDAN 
KAÇAN 
BAKLALAR 
VEYA 
DEMİREL'İN 


SEYR-I SULUK 


.MUKARREBİN: 

Fethin Tammalanmasından sonra Lehvi 
Mahfuzda Serbesçe dolaşabilen saliklere Mukarrebin adı verilir. bu derece rü'yetullah'tan 
sonra vücut bulan vuslata kadar devam eder. 
Vuslat mukarrebinin Allahü Teala ve Tekaddes 
hazretleri tarafından indi ilahisine il'x kabulü ile 
başlar. 


VELİ: 


Allah'ü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin 
vuslatına nail olan mukarrebine bir zaman 
sonra Altın Taht ihsan edilir. bu taht indi 
ilahidedir. 

Artık bu kimse Kur'an-ı Kerimimizin 
el-Vakıa Suresi Celilesinin 10.cu ayetinde “ileri 
geçenler” olarak tasvif edilenlerden olur. Yani 
“Evliya”dan olur Allah dostu manasına Veli 
adını alır. 


SULUK AÇISINDAN FENA VE BEKA 

Allahu Teala ve takaddes Hazretleri dilerse 
Veliyi Levhi Mahfuzda yeniden serbest bırakır. 
Dilerse, kabul 1 defa yapılır.. Dilerse kabul üç 
defa yapılır. Her seferinde Velinin Sidretül 
Müntehayı aşması mümkün kılınır. Ancak ilk 
ve ikinci kabullerde Veli'ye Sidretül Müntehanın üst tarafında neler cerayan ettiği gösterilmez. Veli üçüncü defa kabul edilirse, Sidretül 
müntehanın üst tarafındaki bütün hadisat 
gösterilir. 1,2 ve 3 ncü derecenin adı 
Fenafillahtır. üçüncü kabulun gerçekleşmesi 
fena makamından beka makamına geçişin son 
safhasınının gerçekleşemesidir. Bu yeni makamın adı, Bekabillahtır. Yani Allahu Teala ve 
Tekaddes Hazretlerinde Baki olmaktadır. Bu 
makam suluk yolculuğunun son merhalesindir. 


Bekabillahtaki Veli, hiç bir kata uğramadan 
doğrudan doğruya Rabbinin huzuruna çıkabilir 
Yolculuğun süresi sadece bir andır. 


MUHAVVERE AÇISINDAN FENA: 


FENA Fİ. ŞEYH 

Marifet sahibi olacak Mürid Müridliğe 
kabul edildiğinden itibaren Mürşidi ile, Rabıta 
yapmakla vazifelidir. Allahu Teala ve Tekaddes 
Hazretleri, Mürid Allah'tan gelenlere doğrudan 
dayanabilecek hale gelmedikçe ona feyzini 
vasıtalı gönderir. Bu feyz mürşid'e fakat Mürid 
için gönderilir. burada mürşid bir aynadır.- 


Mürid, Mürşidinin 2 kaşı arasından çikan 
bir nurun tepeden başlıyarak kendi vücudunu 
bembeyaz yaptığını görecektir. B'eyazlık Yani 
nurlanma baştan başlar ve günlerce devam 


iskender EVRENOSOĞLU 


eder yavaş yavaş inerek ayak parmaklarının 
ucuna kadar her tarafını kaplar. Bu 
nurlanmanın tamamlanması Müridin, mürşidin 
Ruh Sultanisinden gerekli feyzi aldığını yani 
fena fi-Şeyh kademesi için hazır olduğunu 
gösterir. 

Bundan sonra Mürid, Kendi Ruhu Sultanisinin, Mürşiddinin Ruhu Sultanisine yaklaştığı 
nı ve yüzyüze, omuz omuza, ayak ayağa 
gelecek tarzda, cepheleri birbirlerine dönük 
olarak, oradan içeriye girdiğini ve Mürşidinin 
vücudunda kaybolduğunu, ifna olduğunu 
görecektir. bu olay tamamlandıktan sonra bir 
süre Mürid kendi Ruhu Sultanisini göremez.. 
Gördüğü hep Mürşidinin Ruhu Sultanisidir. 
Birgün Müridin Ruhu Sultanisi iade olunur. O 
gün muhavvere açısından Fena fi-şeyh başlar. 
Mürid Mürşidinin Ruhu Sultanisinin kendisine 
söylediklerini net bir şekilde anlamaya başlar. 
Bu noktadan itibaren Mürşidle Müridin uzaklık 
ları ne olursa olsun, Mürid Mürşidinin 
söylediklerini anlar ve tatbik eder. Bu gönül 
gözünden sonra, Marifettin ikinci kademesidir. 


2.10.2- FENA Fİ-RESUL 


Mürid sırasıyla, salik, Mukarrebin ve Veli 
olmuştur. Vekillik yapmakta ve emirleri 
Şeyhinden almaktadır. Eğer asalete geçebile 
cek ehliyette ise, bu liyakati Allahü Teala ve 
Tekaddes Hazretleri tarafından kabul edilince, 
Mürşidi onu Peygamber Efendimiz (S.A .S.) e 
götürür ve teslime der. 

Bu Veli Peygamber Efendimiz (5. A. 5) in 
Ruhu Sultanisinde fani olduktan bir süre sonra 
muhavvere Peygamber Efendimiz (S.A 5) ile 
Veli arasında başlar ve Veli emirleri artık 
Mürşidinden değil Peygamber Efendimiz (S.A 5S) - 
den almaya başlar. Artık batını münasebeti 
Peygamber Efendimiz (S.A S5) ile kurulmuş 
olur. 


2.10.3- FENA Fİ-LLAH VE BEKA BİLLAH: 


Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri 
tarafından 3 defa Sitretül Münteha'dan yukarı 
alınan Veli, artık Allahu Teala ve Tekaddes 
hazretleri ile olan her halini görür. Allahü Teala 
ve Tekaddes Hazretlerinin zatında nasıl ifna 
olduğnu görür. Bu üçüncü defa fani olmanın 
sonunda, muhavvere Allahu Teala ile o Veli 
arasında kurulur ki, bu seviyedeki konuşmanın 
Allahü Teala Hazretleri tarafından yapılanı 
Velinin kalbine ve düşünce sistemine ilham 
olarak gelir. ve o Veli yetkili kılındığı-her 
hususu sorabilir, Üygun görülürse, Allahü 
Zülcelal Hazretleri tarafından anında cevaplanır. Bu seviye Bekabillah'ın başlangıcıdır. 


Demirel, seçim gezileri 
esnasında samimiyetsizliğin 
ni ortaya koyan bir çok 
beyan larda bulunmaktadır. 
Bunlardan biri kendisini 
sıkıştıran bir “gazeteciye 
karşı bugüne kadar CHP 
hükümeti karşısındaki tavrı 
nı açığa vuran bir itirafdır. 
Gazetecinin kendisine muha 
lefetin, seçilecek beş millet 
vekilini alması halinde dahi 
hükümeti düşürmenin sayı 
bakımından mümkün olma 
dığım hatırlatması ve bu 
taktirde nasıl hükümet kura 
bilec eğini sorması üzerine 
“Biz hükümet düşecek diyoruz. AP iktidar olacak 
demiyoruz” cevabını vermiş 
tr. Bu cümlenin manası 
Demirel'in o berrak gibi 
görünen buğlak mantığı ile 
şekillenmiş olmasına rağ- 


men, gayet açıktır. Fakat 
eloğlu durur mu? Bir Bab-ı 
Ali yazarı bu sözü ele alarak 
Demirel'in hükümet olmak 
istemediğini ancak hasmı- 
nın daha fazla yıpranması 
için sıkıntıları sermaye edin 
mekten ibaret bir siyaset 
güttüğünü bakınız ne güzel 
ifade etmiş. 

“Süleyman Beyin siyasi 
stratejisini bunalım yarat 
maya dayandırdığı tahminine biz de katılmıştık. 
Bunu yazdıkda.. Ama bu 
niyetini açık açık söyleyeceğini düğünmemiştik. 

Söyledi!.. 

Konya'da Selçuk Otelde 
Kurtul Altuğ'a verdiği demeci okurken hayret etmemek mümkün değil:. 


Devamı 15. Sayfada 
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Baştaraı 3 Sayfada 


AP ise bunu yapmaya müsaid ve 
mütemayil değildir. Zira CHP ile 
aynı batıla inanan insanların idaresindedir. Aralarında hiç bir fark 
olmadığı çeşitli hadiselerin sahadetiyle bir çok kereler sabit olmuştur. 


CHP ile AP arasında hiçbir fark 
olmadığını fülen ispat eden diğer bir 
husus da “Ortak Pazar'tır. Altında 
çok acı gerçekler yatan ortak pazar 
“mevzuunda da bu iki parti, adeta 
fili bir koalisyon halindedirler. 
Çünkü her ikisi de meilletimizinterihi 
ve milli görüşünden kopmuş, materyalist insanların idaresi altındadır; 
Türkiye'yi Avrupa'ya yamamayı 
kar saymaktadırlar. Bunlar Türkiye'nin İslam dünyasına baş olasına 
Avrupa'ya kuyruk olmasını tercih 
eden yüzü Mekke'ye değil, Holivut” 
a dönük insanlardır. 


Elli yıldanberi bu melletin inancını biri “çağdışı” öbürü de “Teokratik nizam” gibi karanlık lafızların 
arkasına saklanarak, tahkir edegelmişler ve İslamiyetin terakkiye 
mani olduğunu söyleyip durmuşlardır. Bakınız, onlardan Cenab-ı Hak 
bizzat intikam almakta ve onları 


BAŞYAZI 


tekzip etmektedir. Şöyle ki, bugün 
bize en ziyade ehl-i fen içinden 
mümin dava adamları ihsan etmiştir. AP'yi de CHP'yi de kıskandıran 
bir imanlı fen ehli MSP'nin bayrağını açtığı “ağır sanayi” hamlesini 
gerçekleştirecek kemmi ve keyfi 
vasıftadır. Sırası gelmişken soralım: 
Üç-dört sene evveline kadar bir ağır 


sanayi lafı bu memlekette duyulmuş, 


işitilmiş mi idi!? Hayır değil mi? 
Şimdi buna sahip çıkmaya çalışan 


.bu partilerden biri elli, diğeri de en 


az onbeş, yirmi yaşında değil 
midir?! Bakınız “milli harb sanayü” 
sözünün işitilmeye başlanması da 


.MSP'nin kurulmasıyla değil midir?! 


Neredeydi bu sözde ilericiler de, 
şimdiye kadar ki, bu memlekette ne 
ağır sanayi ve ne de harb sanayiini 
kurmaya teşebbüs etmemişlerdir! 
Avrupa'nın dansını, cazını ve çeşitli 
ahlaksızlıkları almakla bizi yükselte 
ceklerini sanmış ve hala sanmaktadırlar. Amma, millet bu şerler 
arasında bir ehvenini arayıp seçmek 
külfetinden kurtulmuştur. Zira sizin 
gibi inanan, sizin gibi, yaşayan 
insanların kadrolaştığı MSP kurulmuştur. 


Ağızdan kaçan baklalar 


Baştarafi 14. Sayfada 


“-Hükümet bunalımı 
yakında devlet bunalına dö 
nüşecektir. Bunu yakında 
söyleyeceğim” diyor Süley 
man Bey... Ve devam ediyor: 

“-Anlaşmazlığımızın te 
melinde devlet fikri var. Biz 
devletin bütünlüğünü ve 
rejimi koruyarak geliyoruz.” 

Bir ana Muhalefet Parti 
si kendi devlet görüşünü 
gerçekleştirmek ve rejimi 
korumak için ne ydpar? Ne 
yapması lazımdır? Herhalde 
demokratik usullere göre 
iktidar olması gerekir deil 
mi? İktidar olmaya çalışması lazım. 

AP'nin ve Süleyman 
Beyin son aylardaki görünümü de öyleydi. Taraftarlarına iktidar vaat ediyordu 


. Demirel.. 


“-Beş milletvekilini: biz 
alırsak tamam” diyordu.. 
“14 Ekim gecesi bu iş. 
olur..” 3 

“-Peki bu iş nasıl olacak? 
sorusu iyice yaygındı. 

Son Konya gezisi sıra 
sında işin içinden çıkamamış olan bir gazeteci Demi 
rel'e sordu: 

“-Beş milletvekilliği kazandığınız takdirde hüküme 
tin değişeceğini söylüyorsunuz. Bu sayı Millet Meclisi'nde çoğunluk teminine 
yetmiyor. Ne dersiniz ?” 

Bunalım özlemini söyler 
ken ne kadar açık ise bu 
soru karşısında da aynı 
derecede açık konuşmuştur. ' 
Süleyman Bey... 

“-Biz bu seçimlerde hükümete geleceğiz demedik 


b oki. B seçimler iktidarı tayin 


edecek seçimler değil ki.. 
Biz iktidar olacağız deme 
dik. Karşı taraf iktidarı 
kaybedecektir diyoruz.” 
zlenen politika tahmin 


“çatışmalara ve giderek iç 


ve yorumun ötesinde şaşıla 
cak ölçüde netlik kazanmış: 
tır. Süleyman Bey hemen 
iktidara gelmeyi düşünmüyor, bu seçimlerin iktidarı 
tayinetmeyeceğini de açıklı 
yor, ama bu seçimleri önce 
hükümet bunalımı daha 
sonra da devlet bunalımı 
yaratacak bir manivela olarak kullanacağın ortaya 
koyuyor. 

Türk seçmeni çok tuhaf 


“bir teklifle karşıkarşıyadır: 


“-Ver reyini al bunalımı- 
NL. e” 

Churchill'in İkinci Dünya Savaşı'na girerken “Size 
kan ve ateş vaat ediyorum” 
dediği gibi Süleyman Bey 
de dört başı mamur bir 
devlet bunalımı vaat etmek 
tedir. İki çağrı arasındaki 
“Ufacık” fark Türkiye'nin 
harbe değil seçime girmekte 
oluşudur. 

Ama o özlenen devlet 
bunalımı gelip ülkenin üze 
rine oturursa iyice kabarmış 
olan şiddetin daha büyük 


svaşa dönmesi mümkünmüş 
rejimin başının ağrıması ihti 
mali dahilindeymiş. Ne gam? 
Beyefendinin politikası böy 
le icap ettirmektedir. 

Diğer tarftan Konya 
gezisinde MSP'nin kuvvetini gören Demirel, bugüne 
devameden tutumunu değiş 
tirerek bu partiye de çatma 
ya başlamıştır ki, bunun 
manası çok mühimdir. Şim 
diye kadar MSP'ye çatmamasını, O'nun faziletine 
hamledenler, gözlerini dört 
açsınlar. MSP'nin kuvvetini 
görünce, bir de bu mevzuda 
ağzından baklayı çıkarmış 
ve ona çatmaya başlamıştır. 
Günaydın gibi kir gazete 
dahi hayretini belirterek 
“Demirel artık MSP'yi de 


hedef aldı” demektedir. Şu - 


halde MSP mebusları ile AP 
mebusları sayı itibariyle yer 
değiştirseler, Süleyman Bey 
'in baş hedefi bu parti 
olacak. O halde MSP hatip 
leri neden kınanıyor? Demirel tabii olarak İslam'ı yaşı 
yanları arkasından gitmesi 
gereken seçmen kitlesinden 
aslan payını aldıktan sonra 
MSP'ye niye hücum etsin. 
Üstelik böylece olgun görün 
mek gibi bir kâr da var. 
Ama bu olgunluğu bir de 
yerler değişince yani 170-200 
mabusu MSP çıkarınca görelim. Bununsa alâmeti 
şimdiden belirmiştir. 


İstanbul Vakıflar 
Başmüdürlüğünde 


Baştarafı 16. Say ada 


kafayı çekerek muvakkıtha 
neye gelen ve cami cemaatı 
ile dernek idarecilerine karşı 
esip savuran mütecaviz, 

muhitin insanlannın kararlı 
ve müttehid tutumu karşı 
sında fülen hiç bir netice 


“ elde edememiştir. Bu suret 


le maksadına eremeyen mü 
tecaviz yine Tuncay Matara 
cı vasıtasıyla İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğüne baskı yaparak bahsi geçen 
muvakkıthanenin “cami 
hizmetinde kullanılması ile 
ilgili yazımızda bildirilmiş 
ise de lüzumuna binaen üç 
gün içinde tahliye edilerek 
anahtarlarınn idaremize teslimini...” tarzında ifade taşıyan resmi bir yazı ile 
burasının mütecaviz CHP'li 
ye tahsisi ile yeniden sazlı 
sözlü içkili naralı bir yer 
haline getirilmesi imkanı 
aranmıştır. Fakat Tevfikiye 
Camii İmam ve Hatibi 
Ternek idarecileri ve cemaa- 


“tın desteğiyle bu emre itaat 


etmemiştir.m 

Mataracı'nın kayınbiraderi ile teşrik-i mesai eden 
ve O'nun vasıtasıyla Mataracı'yı da kullanan mütecaviz bahsi geçen muvakkıthanedeki kitapları denizçe 
atacağı yolunda tehdidler 
savurmaya başlamıştır. Ayrıca burasının hemen karşı 
sında deniz kenarındaki içkili gazinoya Tuncay Mata 
racı'yı sık sık getirmekte ve 
onunla aynı içki masasında 
görülmeğe itina ederek muhit sakinlerine göz dağı 
vermeye çalışmaktadır. 


Şimdi AP'den müdevver 
(devrolunmuş) Gümrük ve 
Tekel Bakanı Tuncay Mataracı ile onun CHP'li, kayın 
biraderinin mütecaviz arka 


daşı ile Tevfikiye Camii 


cemaatı arasında bir sinir 
harbi başlamış bulunmaktadır.. 
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er a TİRE 


Demirel'in bir diğer ağzından baklayı çıkarışı da 17 
Eylül tarihli gazetelerde yer 
almıştır. Buna göre Demirel 


“Bunların üç ayda defterini 
dürerdim ama burunları 
sürtülsün istedim?” demiştir 
Bu söz Demirel'in CHP 
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Demirel delen svetsi 
mam 


ÇİLE 


İşte ülkede yaptıkları bunlar ve halka 
karşı besledikleri koruyucu hisler... 

Bugün sarsılan rejimi yarım asır 
önceleri böyle koruyor, böyle sağlam 
adımlar atılmış gibi gösteriyorlardı. 

Kurtarılmış bölgeler haline gelen bir 
ülkede, fildişi kuleden memlekete ve 
halka bakanlar bıraktıkları mirasın ne 
hale geldiğini bir güçleri yetse de 
mezardan kalkıp görseler... 
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(Baştarafı5. Sahifede) 


hükümetini elde imkan oldu 
ğu halde devirmediğini or 
taya koymuyor mu? Şimdi 
siz söyleyin, Demirel ile 
Ecevit arasında ne fark 
olduğunu?!... Zulme rıza 
zulüm değil mi?.. Hem de 
bu rızayı kendisi itiraf eden 
için... 


li 


Geçenlerde ölen tiyatro 
yazarı Haldun Taner'in annesinin Fatih Camii Şerifi 
avlusuna : usulsüz olarak 
gömülmek istenmesine karşı çıkan, bu husustaki kanun hükümlerini korumaya 
çalışan İstanbul Vakıflar 
Başmüdürü Rıdvan Nizamoğlu'nun keyfi bir surette 
vazifeden alınışıyla vakıflar- 
daki idari anarşi, görülmemiş bir şekle ulaşmıştır.- 
Fatih Camii avlusuna herhangi bir cenazenin defnedilebilmesi için Hey'et-i Ve 
kile (Bakanlar Kurulu) kakarı gerekirken; bu lazımeye 
riayet etmeyenlere yerinde 
ve zamanında alakalı mevzu 
at hükümlerini hatırlatan 
Rıdvan Nizamoğlu'nu bertaraf eden CHPililer ilk iş 
olarak Fatih medreselerinde 
ki Vakıflar Yurdu'na elatmış ve burada barınan 
imanlı gençleri bir mübarek 
Ramazan günü sokağa dökmüşlerdir. Arkasından tayin ve nakiller birbirini 
kovalamış, İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü'nde bu 
hizmletin gerektirdiği manevi vasıflar ve liyakati haiz 
birçok kimse ya pasif 
vazifelere veyahutda başka 
yerlere tayin ve nakledilmişlerdir. Bunların herbiri- 
nin yerlerine Vakıfları on 
larla alakalı muamelenin 
adab ve erkanından uzak 
militanlarla doldurmaya 
başlamışlardır. 

Bu militanlar birer birer 
kıyıda bucaktaki vakıf yerlerini ele alarak bunları 
CHP'nin “Şeflik Devri” nde 
ki usül ve uslüb üzere yeni 
tahsisşekillerine (sokmaya 
başlamışlardır. Bu hususta 
sağdan soldan gazetemize 
gelen haberler sayısızdır. 
Yerinden edilmek istenen 
müstecirler, zorla tahliye 
edilerek vakıf gayesine aykın işlere tahsis edilen 
dükkan, sebil, meşruta ve 
muvakkıthanelere aid haber 
ler büyük bir yekün tutmaktadır. Bunlardan sade 
ce bir tanesini ümumi efkara 
arzetmek ve bü. suretle 


NO 
Say 


“Yeni CHP”nin de “ESki 
CHP” den hiç bir farkı 
bulunmadığını bir kere daha 
ortaya koymak istiyoruz. 
Gerçi bu husus,benzin karnesi, yokluklar, kuyruklar 
ve her idari sahadaki anarşi 
ve tahakküm ile binlerce 
kere sabit olmuş bulunmaktadır. Fakat CHP'nin sakim 
zihniyetinin mahsulü olan 
uslüb ve tutumunu Vakıflara kadar teşmil eylemiş 
bulunduğunu Oo göstermesi 
bakımından şu bir tek misal 
son derecede dikkate şayandır. 

Arnavutköy'de yol üstünde gelip geçenlerin dikkatini çeken tarihi Tevfikiye 
Camii Şerifi vardır. Bu 
camii şerifin yine tarihi 
vasıflı muvakkıthanesi bir 
CHP'li militan tarafından 
yıllarca “fuzuli şagil” suretinde işgal edilmiş bulunuyordu. Yukarıda zikrettiğimiz enerjik Başmüdür Rıdvan Nizamoğlu, uzun bir 
mücadelesonunda bu CHP” 
liyi oradan çıkartmış ve 
burasını İslam'a aykırı bir 
surette kullanılmasını önle: 
mişti— Bu hususta açılan 
tahliye davası kazanılmış ve 
fuzuli şagil durumundaki 
CHP'li icra marifetiyle dışar atılarak muvakkıthanenin 


#AKIPLAR gAS'.U 


Üzerinde oyun oynanan Arnavutköy 
Tevfikiye Camii Muvakkathanesi. 


AP' DEN CHP'Y E 


TRANSFER 


MATARACI, 
ŞİMDİ DE VAKIF 


YERLERİNE 


EL ATMAYA 
erin re 


kapısı mühürlenmişti. 
Rıdvan Nizamoğlu Tevfikiye Camii Başimamlığına 


bir yazı yazarak burasının 


talep vaka olmadan “cami 
hizmetinde kullanılarak değerlendirilmesi” nin uygun 
görüldüğgünü bildirmiştir. 
Bunun üzerine öteden beri 
caminin ihtiyaçlarını karşıla 
mak üzere faaliyet gösteren 
Arnavutköy Hayırsevenler 
Derneği bu tarihi muvakkıthaneyi kütüphane haline 


getirmiş ve halkın istifadesine açmıştır. 

Rudvan Nizamoğlu'nun 
vazfeden alınışıyla yeniden 
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harekete geçen CHP'li eski 
işgalci burasının camlarını 
kırmak ve tabelasını indirip 
yok etmek gibi kanunsuz 
hareketlere tevessül edince, 
iş semt karakoluna aksetmiştir. Tabiyatıyla failin 
kim olduğu o anda resmen 
bilinmiyordu. Fakat cür'ete 
bakınız ki, CHP'li mütecaviz bizzat karakola giderek 
tecavüzün kendisi tarafından yapıldığını ancak AP” 
den CHP'ye transfer Gümrük ve TekelBakanı Tuncay 
Mataracı'nın yakını oldugunu, onu üç gün içinde 
“bizzat bu yere getireceğini 
ve bu suretle muvakkıthane 


Arna vutköypez iksa, 


şi ) Sehir 


f ig) ei 1979 tarili ve 5057 sajılı yaz zaza ektir." 


Yülkiyeti idaremize ait bulunan; 
kain Tevfikiye camii altındaki 44 Kapı 


«Kullanılması ilgi 


in hiye göllere kalayım 


beşiktar, Arbuvutköy Akıntıblırmunda 
ayılı Buvakkilhanenin davi hik 
yazımızla bildisilmiş, ise de lüzuruna binren i 
idaremize teslimini önemle rice edi 


yi tekrar kendisine verdire 
ceğini söylemiştir. Bu durumda CHP'lilerin kendilerine usül ve kanun hüküm 
lerini hatırlatanlara ne mua 
mele yaptıklannı 'iyi bilen 
karakol mensupları hareket 
siz kalmış ve beklemeye 
koyulmuşlardır: Hakikaten 
birkaç gün içinde Tuncay 


Mataracı hadise mahalline 


gelmiş ve mütecavizi koru 
mak istikametinde alakadarlara gözdağı vermeye 
teşebbüs etmiştir. Ne var 
ki, tam bu muvakkıthane 
nin karşısındaki gazinoda 


Devamı 15. Sayfada 


İşte, 
Arnavutköy 
Tevfikiye 
“Camii'nin 


tahliyesini 


isteyen yazı 


